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Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 15 maart 2024 
De 40-dagentijd is alweer een eind gevorderd, en Pasen komt eraan. Een tijd waarin bezinning en 
uitzien naar Pasen om de voorrang strijden, bij mij tenminste.  
 
In elk geval is er weer veel te vertellen deze week. Vergeet u trouwens de Himmeldei zaterdag 15 
maart niet? Maar ik begin met het liturgisch bloemstuk voor aanstaande zondag 17 maart. Er is die 
dag een Fryske tsjinst, met ds. E. v.d. Sluis als voorganger. 
 
De waarheid zal gesproken worden 

 

Wat in het liturgisch bloemstuk voor 17 maart natuurlijk 
meteen opvalt, is het scherpe blad dat uit het midden van de 
bol omhoog steekt. Wat doet dat blad daar? 
 
De 5e  zondag van de 40-dagentijd heet Judica- “Doe mij recht”. 
De profeet Jeremia is gevangen genomen omdat hij spreekt 
over rechtvaardigheid. Nog altijd proberen machthebbers critici 
de mond de snoeren. Maar God is trouw, uiteindelijk zullen 
rechtvaardigen de aarde bezitten. 
Op de bol ziet u nu naast het mos ook groen gras, verwijzend 
naar vruchtbaar aarde, goed land om te leven.  De kleine 
viooltjes laten zien dat God aanwezig is, ook zal zien we daar 
soms niet heel veel van. 
In het midden ziet u het scherpe blad: de waarheid zal 
gesproken worden. Het recht zal zegevieren! Zo komen we 
steeds dichter bij Pasen. 

 
Meditatieve tekst 
De aarde 
bezitten, gebruiken… 
te eren. 
Rechtvaardig 
is de nederige mens. 
 
Oude pastorie 
En dan een ontdekking. Ludwine las het boek ‘De protestantse pastorieën in Noord-Nederland’ en 
zag tot haar verrassing dat er ook een stukje in stond over een oude pastorie in Gaastmeer, gesloopt 
in 1829. De plattegrond is uit 1701. ‘Een van de zeldzame bouwtekeningen van pastorieën uit die 
tijd’, staat erbij. Natuurlijk. Wij zullen ook een keer niet bijzonder zijn.  
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De kerkrentmeesters denken dat deze pastorie op de plek stond waar nu het lokaal is. Een mooi idee 
vind ik dat, een plek die al zoveel eeuwen een functie in het kerkelijk leven heeft. De tekst uit het 
boek en de plattegrond komen binnenkort ook – beter leesbaar – op de website, als die weer 
helemaal in gebruik is.  
 
Renovatie website 

Overdag werkt hij aan de renovatie van de 
kosterswente, ’s avonds aan de renovatie van 
de website, onze veelzijdige schoolmeester 
Willem WB. En zowel de kosterswente als de 
website wordt erg mooi naar mijn idee. De 
diensten van de komende zondag, de 40-
dagenkalender en de agenda zijn inmiddels 
alweer online, de rest volgt.   

 

 
 
Nog een stagiair 
De vorige keer schreef ik dat Jelte Zeilstra zijn maatschappelijke stage bij de kerk komt lopen. 
Inmiddels heeft een kameraad zich bij hem aangesloten: Jelle Douwe Stegenga uit Oudega. Ook hij 
zal allerlei hand- en spandiensten verlenen, zeer welkom in deze drukke tijden. Welkom Jelle Douwe! 
 
Woensdag 20 maart viering in Oudega 
Op woensdag 20 maart bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een viering geleid door 
vrijwilligers, voorafgegaan door een sobere maaltijd in It Beaken. De maaltijd begint om 18.30 uur, 
de viering om 19.00 uur. 
 
Donderdag 21 maart gemeenteavond 

 

 

Let op: anders dan gebruikelijk is de gemeenteavond dit 
keer op een donderdag, en wel donderdag 21 maart. 
Volgende week dus. We beginnen om 19.45 uur. Op de 
agenda staan de jaarrekeningen 2023, en na de pauze 
komt de coördinator van het hospice in Sneek vertellen 
waarom het zo belangrijk is dat we de opbrengst van onze 
spaardoosjes dit jaar bestemmen voor uitbreiding van het 
aantal kamers in het hospice. Als het meezit, kunnen we 
tot slot nog genieten van een fotoserie over de verbouwing 
van de kosterswente. 

 
 
Zondag 24 maart Palmpasen 

Zondag 24 maart vieren we Palmpasen, om 9.30 
uur in de Pieltsjerke met Ludwine Andel als 
voorganger. De kinderen maken 
Palmpasenstokken en komen die in de kerk 
laten zien. De leiding van de kindernevendienst 
is al druk bezig met de voorbereidingen. We 
kijken ernaar uit!  
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De Stille Week 
In de zogeheten Stille Week voor Pasen, de week waarin we op ons in laten werken hoeveel God 
voor ons over heeft gehad, kunt u op woensdag 27 maart deelnemen aan een stiltewandeling in IJlst, 
start om 19.30 uur bij de Mauritiuskerk. Op Witte Donderdag, 28 maart, vieren we het Avondmaal in 
een dienst in onze eigen Pieltsjerke, met Ludwine als voorganger (19.30 uur). Op Goede Vrijdag is er, 
ook om 19.30 uur, een sobere viering die wordt verzorgd door Ludwine en lezers uit de gemeente. 
Op Stille Zaterdag bent u weer welkom in IJlst, waar ds. Dussie Hofstra om 20.30 uur voorgaat in een 
dienst die ‘van duister naar licht gaat, van graf naar opstanding’. En daarna…. is het Pasen. Waarover 
volgende week meer. 
 
The Passion in het lokaal op donderdag 28 maart  

 
 

 

Let op, dit stond nog niet eerder vermeld, maar 
op Witte Donderdag kunnen we vanaf 20.30 
uur in het lokaal met elkaar kijken naar The 
Passion. We nodigen daar heel nadrukkelijk 
iedereen uit het dorp en daarbuiten voor uit. U 
hoeft dus echt niet eerst naar de kerk om dit 
mee te maken. Koffie en thee staan klaar, u 
bent van harte welkom! 
The Passion wordt dit jaar opgenomen in Zeist. 
Voor meer informatie: Veertiende editie van 
The Passion vanuit het hart van Nederland: 
Zeist | KRO-NCRV 

 
Aanvulling op lied 
In de nieuwsbrief van 23 februari stond de tekst van het lied ‘Als je eenzaam bent of in het duister’, 
een van de liederen die Ons Genoegen zo graag zingt. Een van de lezeressen van de nieuwsbrief wees 
mij op de zangeres Esther Tims, die u in dit lied kunt beluisteren via Esther Tims - Ik Zal Er Zijn 
(youtube.com). Veel dank, het is altijd zo’n verrijking als lezers meedenken!  
 
Kerk op vakantie 

Dit kleine kapelletje stond voor het hotel waar 
wij in onze vakantie logeerden. Het kapelletje is 
gewijd aan Sint Barbara, de beschermheilige 
van mensen in gevaarlijke beroepen. Dat was 
niet voor niets: tot in de jaren ’20 van de vorige 
eeuw werd hier, bij Inzell, ijzererts gewonnen in 
de mijnen, en dat was zeker in die tijd echt een 
gevaarlijk beroep. Ik las trouwens op internet 
dat bij grote tunnelboringen in Nederland (zoals 
de Noord-Zuidlijn in Amsterdam) nog steeds 
een Barbarabeeld wordt geplaatst.  
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Kerkje spelen 

 

Een paar dagen daarvoor waren we in Neurenberg, 
waar we onder meer het Speelgoedmuseum bezochten. 
Tot onze verbazing stond daar tussen de poppenhuizen 
ook een poppenkerkje. Een piepklein altaar met 
kandelaren, monstransen en zelfs misboekjes. 
Tja, het is een manier om kinderen vertrouwd te maken 
met de kerk….   
 

 
 
 Spreek van de week  
Een uitspraak van Ralph Waldo Emerson, die ik lang geleden voor het eerst hoorde en waar ik vaak 
aan moet denken. Zó helemaal waar.  
 

De enige manier om een vriend te hebben, is er zelf een te zijn. 
 
 
Paars 
Deze week eindig ik niet met een gedicht of gebed, maar met drie keer paarse bloemen. Paars is de 
kleur die bij deze tijd van bezinning hoort. Waarom weet ik niet precies, want ik word alleen maar 
heel vrolijk van paars. Het zal wel weer een of andere autoriteit zijn die bedacht heeft dat paars staat 
voor rouw, boeten en vasten. Op het laatst ga je het nog zo zien ook, als je niet uitkijkt.  
De linker foto is gemaakt door Froukje Hofstede: krokusjes in haar tuin. De middelste foto is gemaakt 
door Attie Bak aan de zijkant van haar huis. En de rechterfoto heb ik zelf gemaakt, op een van mijn 
wandelingen rond Inzell. De ene dag zag je nog niets, de volgende dag bloeiden overal waar je keek 
deze paarse bloemetjes, midden tussen de dorre bladeren. Nou, ik ben zo vrij om er weer helemaal 
vrolijk van te worden…. 
 

 
  

 
 
Tot slot 
Graag tot volgende week, met een groet namens de kerkenraad! Anneke van Mourik 
 
 
 
 
 


