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Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 28 juni 2024 
 
We gaan maar weer snel van start. 
 
Iepen dei en kunst in de kerk 
 

 

Het programma van de Iepen Dei hebt u 
inmiddels in de brievenbus gevonden. Voor de 
pechvogels die niet in Gaastmeer wonen: het 
programma staat ook op De Gaastmar Iepen 
Dei - De Gaastmar - Gaastmeer. U kunt nog in 
de auto stappen en het gebeuren meemaken! 
Wist u dat er die dag in de kerk én in het lokaal 
kunstwerken te bewonderen zijn? Als ik het 
goed heb begrepen, zijn de kunstenaars 
verwanten van een bekende familie hier in het 
dorp. Gaat u zelf maar even uitvinden hoe en 
wat. 

 
Overstapdienst 

De dienst van a.s. zondag, om 19.30 op het 
Leechhiem van Sânfurd, is toegelicht op 
www.pkn-gaastmeer.nl en in de vorige 
nieuwsbrief. Daarom nu alleen even een 
herinnering. Belangrijk: iedereen is uitdrukkelijk 
uitgenodigd, want hoe meer zegenwensen de 
kinderen meekrijgen, hoe beter. 
NB. Er is zondag in Gaastmeer geen dienst. 

 
 
Gootje  
 

  
 
Aan een gerenoveerde kosterswoning horen ook goten, en één daarvan lag opgeslagen op onze 
oprit, Munkedyk 23. En hoe dacht u dat die vanochtend werd vervoerd naar de kosterswoning?     
Met pure mankracht natuurlijk. Op de linker foto ziet u vier van onze krachtpatsers met de goot over 
straat lopen, en op de rechter foto tillen ze de goot de steiger op. Daar wordt het ding onder een 
parasolletje vastgelijmd. Ik begreep dat er voor deze klus zelfs iemand uit Roemenië is ingevlogen, 
maar hoe dat precies in elkaar zit, heb ik nog niet kunnen ontdekken.  
Op www.pkn-gaastmeer.nl meer foto’s! 
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Kerk op IJsland 
 

 

Herre Klaas Ykema stuurde deze foto op. U ziet een kerk 
bij het plaatsje Selfoss op IJsland. Naast deze kerk is 
Bobby Fisher begraven, u weet wel, de Amerikaanse 
schaker die even geniaal als controversieel was. Een 
kleine oriëntatie op internet laat zien dat hij een 
moeilijk mens was voor anderen en misschien ook voor 
zichzelf. De laatste jaren van zijn leven woonde hij op 
IJsland, en daar is hij in 2008 ook overleden.  
 
Volgende week zit de stage van Herre Klaas er alweer 
op en zal hij weer moeten wennen aan de Fryske 
greiden…. 

 

En onze eigen kerk 

  
 
Op de linker foto ziet en hoort u organist Cees Zeldenrust spelen, en we kijken langs hem heen de 
kerk in. Op de rechter foto ziet u van links naar rechts ouderling Piet Visser, Dieuwke Visser die uit de 
Bijbel las en pastor Jelly Hania die voorging in de dienst van vorige week. Het licht van de lamp boven 
het klavier en het licht van buiten zijn zó mooi vastgelegd in deze haarscherpe foto’s. Ziet u dat zelfs 
het groen van het jasje lijkt te stralen? Maar…. wie heeft de foto’s gemaakt?  
 
Ik zal het verklappen: de fotograaf was Jan de Jager, de partner van Jelly Hania. Ik kreeg nog meer 
foto’s, die ziet u volgende week. De tekst die Jan erbij schreef, wil ik u niet onthouden: “De 
hartelijkheid, de toegankelijk van de mensen vanmorgen in het fraaie kerkje van Gaastmeer heeft 
Jelly en mij geraakt. We vonden het fijn om er te zijn. In het bijzonder Jelly als voorganger kijkt met 
veel voldoening terug op de dienst.” Nou, dat is voor ons niet anders. Veel dank voor alles! 

Bûtenkonsert 

Even een korte herinnering aan het optreden 
volgende week vrijdag van Concordia, om 20.00 
uur bij J.J. Hofstrjitte 3. Van harte welkom, dan 
maken we er met elkaar weer een feestje van. 
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Hond zamelt plastic in 

 

Ludwine en Wim zijn inmiddels terug van hun 
vakantie, Ludwine gaat maandag weer aan het 
werk. Ze zijn in Nederland gebleven en hebben 
dus ook alle buien en warme dagen 
meegemaakt. In de regenperiode hebben ze 
zich nuttig gemaakt door aan de Noord-
Hollandse kust plastic in te zamelen. Ludwine 
stuurde er een paar foto’s van. Ik heb deze 
uitgekozen. Hond Noeka ligt naast een korf vol 
plastic, met een blik alsof hij hoogstpersoonlijk 
alles ingezameld heeft en nu even uit moet 
rusten van dat harde werken. Geweldig. 

 
Spreek van de week 
We gaan weer terug naar onze zomerreeks met spreuken plus een vraag om over na te denken.      
De uitspraak is van Dietrich Bonhoeffer. Jelly Hania noemde het ook al in de dienst. 
 

Misschien is er geen gevoel dat groter geluk geeft dan dat men voor anderen iets kan betekenen. 
 
En de vraag die erbij hoort: voor wie ben jij betekenisvol, denk je? 
 
Gebed voor Gaza en Israël 
Een gebed voor Gaza en Israël is deze keer de afsluiting van de nieuwsbrief, met ernaast rozen uit de 
tuin van Froukje Hofstede. 
 

Barmhartige God, 
 
Wij bidden voor het Midden-Oosten: 
smelt de harten van leiders en strijders, 
zodat haat plaatsmaakt voor vertrouwen, 
en wraak voor samenwerking en zorg.  
 
Wij bidden voor onschuldige slachtoffers: 
om troost voor wie geliefden verloren, 
heling en kracht voor wie gewond raakten, 
voedsel en beschutting voor de ontheemden. 
 
Wij bidden: maak uw beloften van vrede waar, 
zodat een nieuw hoofdstuk kan beginnen, 
waarin ruimte is voor de verhalen van allen 
en allen uw gaven delen in eenvoud en vreugde.  

 
 
 
Tot slot 
Met een vriendelijke groet van de kerkenraad, Anneke van Mourik 
 


