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Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 16 november 2024 

Prachtige Sint-Maartenactie 

  
 

Op www.pkn-gaastmeer.nl staat een hartverwarmende fotoreportage van de Sint-Maartenactie 

afgelopen maandag. Klik op de cheque die links op de homepage van de website staat. Al die snoetjes 

vol verwachting, het liedje, de drukte in het dorpshuis…. En wat dacht u van de prachtige opbrengst 

van € 1.445,-? Daar zal nog wel wat bijkomen via de QR-code. Ook hartverwarmend. De stichting 

Maher kan hier weer onderwijs voor kwetsbare kinderen in India mee bekostigen. Dank iedereen, 

ook de organisatoren en de ouders en oudere kinderen die als begeleider meeliepen. 

21 november filmavond in het lokaal 

 
 
 
 

 

Echt iets om naar uit te kijken weer: de 
filmavond! Een mooie film kijken – altijd met 
een diepere laag -, koffie en napraten.  
Dit keer de film Living. De film draait om 
Williams (Bill Nighy), hoofd van de afdeling 
Ruimtelijke Ordening, die aan het begin van de 
film te horen krijgt dat hij niet lang meer te 
leven heeft. Het doet hem heroverwegen wat 
nu eigenlijk de moeite waard is in het leven. 
Eindeloos dossiers heen en weer schuiven 
zonder dat er daadwerkelijk iets mee wordt 
gedaan, zoals de mores van de ambtenarij voor 
lijken te schrijven, blijkt dat niet te zijn. 
De film is een bewerking van een Japanse film 
uit de jaren vijftig. 
 

21 november soep bij Kwyk 

Voorafgaand aan de filmavond kunt u mooi naar 
de soepavond van Kwyk. Van 17.00 uur tot 
19.00 uur in het dorpshuis Gaastmeer. 
De kosten zijn €5,- p.p. (een drankje wordt apart 
afgerekend). Als u zich nog niet had aangemeld, 
Informeer dan even of er voldoende soep is, 
want de aanmeldtermijn is al voorbij. 
stichtingkwyk@gmail.com of bellen met 
Margriet via: 06-29297249.  

 

http://www.pkn-gaastmeer.nl/
mailto:stichtingkwyk@gmail.com
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Binnenkort  

 

Niet vergeten: zaterdag 23 november 16.00 tot 
17.30 uur in de kerk een kaarsje aansteken om 
te denken aan wie u dierbaar is. Als het goed is, 
krijgt u de flyer deze week nog in de bus. Ook in 
de kerkdienst van zondag 24 november 
besteden we aandacht aan de overledenen uit 
ons midden.  
Maandagavond 25 november houden we de 
gemeenteavond, met zoals altijd weer aandacht 
voor het reilen en zeilen van onze kerk. 
 

Pylgertocht  

Al jarenlang organiseert een groep mensen vanuit 
Heeg een jaarlijkse ‘pylgertocht’: een wandeltocht 
langs kerken en andere plekken met een religieuze 
betekenis. Dit jaar, op 9 november, startte en eindigde 
de tocht in Gaastmeer. Een groep van  zo’n 50 mensen 
werd door Klaas en Sara Brouwer ontvangen met koffie 
en thee. Daarna een viering in de kerk, met als toetje 
een verhaal over de geschiedenis van onze kerk, 
verteld door Maurits Dantuma. Erg geslaagd! Hoewel… 
Reinschje Hiemstra schreef: ‘It wie allinne wat in toer 
om de minsken op paad te krijen, sa moai fûnen se it 
yn De Gaastmar.’ 
Uiteindelijk vertrok de groep toch naar Heeg en Idzega, 
om weer te eindigen in Gaastmeer. Klaas, Sara en 
Maurits, bedankt! 

 
 
 

 

 

Spreek van de week 

Ook de uitspraak van deze week komt uit de pylgertocht. In de viering ging het over de woorden van 

Kris Gelaude: 

Liefde doet mensen over het water lopen  

omdat er op de oever iemand staat die hen in het wonder doet geloven. 

 God helpt ons om boven de zee van ellende uit te stijgen en onze weg te vervolgen. 

Kaart  

 

Ik ga niet elke week over mijn revalidatie 
schrijven hoor, maar deze kaart is te leuk om 
hem niet in de nieuwsbrief te zetten. Een beer 
met een gebroken arm en een gebroken been, 
net als ik. Waar vind je zo’n kaart? Het was een 
van de vele blijken ven belangstelling die ik 
weer mocht ontvangen. En het helpt echt! 
Ik heb alleen nog een geduldpilletje nodig. 
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Herfstfoto’s 
Er is geen seizoen dat zo inspireert tot het maken van foto’s als de herfst hieronder twee juweeltjes 
die zijn toegestuurd door Pie Zeilstra. Ze zag de kabouter-Spillebeenpaddestoelen in Koudum. Ik 
kreeg nog meer herfstfoto’s maar die bewaar ik tot volgende week.  
 

  
 
 
Zegen voor onderweg 
 
Ik eindig met een zegenbede die ook al uit de pylgertocht komt. Een prachtige zegenwens, ook voor 
wie (even) niet in de gelegenheid is om een wandeltocht te maken. De foto rechts is door Attie Bak 
gemaakt in het Heempark in Heeg.  Een levenspad met zon en schaduw.   
 

God zij met jou. 
Ga in vrede, je pad ligt open. 
De Levende gaat met je mee 
en ruimt alle hindernissen op. 
 
De Levende zij met jou 
en zal zorg voor je dragen. 
De Levende 
zal in je schaduwen lopen 
en legt zich bij je neer in je slaap. 
De Levende blijft bij jou. 
 
God zij met jou. 
Moge jij bij Hem blijven. 

 

 

 
Tot slot 

Tot volgende week allemaal, met een groet van de kerkenraad, Anneke van Mourik. 


