Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 27 december 2024

Veel terugblikken deze nieuwsbrief, maar gelukkig is er ook weer genoeg om naar uit te kijken. Ik

neem de bijzonderheden van begin januari ook mee, omdat ik niet zeker weet of ik volgende week

aan een nieuwsbrief toekom.

Oudjaarsavond 19.30 lokaal
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Nieuwjaarsviering in Gaastmeer 5 januari

De eerste viering in het nieuwe jaar is op
zondag 5 januari in de Pieltsjerke, om 9.30 uur.
0ok dan komen onze buren uit Qudega naar ons
toe. Voorganger is Ludwine Andel. Na afloop
kunnen we elkaar bij een kop koffie met iets
lekkers Lok en Seine toewensen.

Een mooie manier om het nieuwe jaar te
beginnen!

Mielrinners 6 januari

Zondag 29 december is er ‘gewoon’ om 9.30
een kerkdienst hier in de Pieltsjerke samen met
Oudega. Voorganger is ds. Dondorp.

Op oudjaarsavond houden we traditiegetrouw
een eenvoudige viering in het lokaal. Het thema
dit jaar is ‘lk ben met jel’, en ik zal de viering
begeleiden. We beginnen om 19.30 uur in het
lokaal. Wees welkom allemaal.

We sluiten af met warme chocolademelk of
glihwein, ook al zo’n traditie inmiddels.

De mielrinners zijn er vroeg bij, op 6 januari ontmoeten ze elkaar alweer in het lokaal om 18.00 uur.

Prachtige kerstviering

Een prachtige kerstviering, daar was iedereen
het wel over eens. Kerst is altijd al zo mooi, met
die onverwoestbare kerstboodschap, maar die
boodschap werd nu ook nog eens op vele
verschillende manieren uitgedragen. Kijk alleen
al eens naar het mooie bloemstuk van Tryntsje
en Tjerie en naar de versiering in de
vensterbank (samen met Concordia
aangebracht). Maar er was nog veel meer te
beleven.



Ludwine wist ons allemaal te raken met haar woorden en het
schilderij van Jan Steen. De kopergroep zorgde voor een
feestelijke begeleiding van de liederen. Petra Renema las het
kerstevangelie. Catharina zong een teer lied over het berntsje,
op de saxofoon begeleid door Dieuwke. Willem (en Ekie denk ik)
had(den) een film gemaakt waarin dorpsgenoten vertelden aan
wie of wat ze het licht van kerst wilden doorgeven.

Heel indrukwekkend, en wat hebben er veel dorpsgenoten aan
meegewerkt! Ook de kinderen in de kerk hadden bedacht aan
wie ze het licht wilden doorgeven. Ontroerend en soms
aangrijpend.

We luisterden naar aanstekelijke liederen op het scherm, maar
toch haalden die het niet bij het liedje dat de kinderen in de
dienst voor en met ons zongen. Wat een feest. Bij de uitgang
kreeg iedereen van de kinderen een presentje mee en dat
duurde heerlijk lang, want er waren veel mensen en ook daar
waren we natuurlijk blij mee. Nee, dit was zo’n dienst om nooit
te vergeten. Op www.pkn-gaastmeer.nl staan meer foto’s!

Anna Hoekstra zong op Tweede Kerstdag

Ook op Tweede Kerstdag had een mooie groep
mensen de weg gevonden naar het lokaal om te
luisteren naar Anna Hoekstra en samen met
haar de bekende kerstliederen te zingen.

Het lokaal was sfeervol aangekleed en verlicht,
de koffie met kerststol waren heerlijk en het
was fijn om zo met elkaar te kunnen zingen.
Ook de sololiederen van Anna waren prachtig.
Opnieuw een ochtend om met veel plezier op
terug te kijken.

Maria en Elisabeth begroeten elkaar

Op 22 december vertelde ds. Dussie Hofstra
over Maria die op bezoek ging bij haar nicht
Elisabeth, die ook zwanger was. En dat
terwijl Elisabeth al veel te oud was om nog
kinderen te krijgen... We zagen twee iconen
waarop de vrouwen elkaar begroeten. In de
linker icoon zit vaart, ze vliegen elkaar om de
hals. De rechter icoon is statischer, maar wat
ik daaraan zo mooi vind is dat je Jezus en
Johannes in de buik van hun moeders ziet
zitten, compleet met aureooltje. Als je goed
kijkt, kun je ook zien dat Elisabeth grijze
haren heeft.




Krystkonsert Concordia

Boekje restauratie ook op de website

Het jaarlijkse krystkonsert van Concordia zorgde
ook dit jaar weer voor een enthousiast publiek.
Een gevarieerd programma rond het thema
‘licht’, samen met het zang/gitaarduo
Sym&Sanne. Mooie klanken, sprankelend spel.
In de Praatmar meer hierover.

Bij de vorige nieuwsbrief zat een klein ‘boekje’ van 7 pagina’s over de restauratie van de Pieltsjerke in

1957, u weet wel, met de beroemde koeke-aksje van ds. Bruinsma. Het boekje staat nu ook op de

website www.pkn-gaastmeer.nl. Even naar beneden scrollen.

Zonnen en hart

Ziet u de zon aan de horizon en de zon in het
zand? En het hart? Attie Bak tekende en
fotografeerde ze. Ik zie er een nieuwjaarswens
in, die ik graag doorgeef: warmte en liefde in
het nieuwe jaar toegewenst!

En dat geldt helemaal voor de mensen om ons
heen die rond de feestdagen te maken kregen
met verlies van een naaste of met ander
verdriet. God zegt: Ik ben met je!

Tot slot

Ik wens u een goede jaarwisseling toe, en misschien tot volgende week, maar het kan ook zijn dat ik

een weekje oversla. Met een groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik




