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Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 31 januari 2025 

Wel en wee 

 

 

Ik val maar even met de deur in huis met de melding 
dat Cees gisteren in het ziekenhuis in Sneek is 
opgenomen met hartklachten. Een harƟnfarct kon 
gelukkig net worden voorkomen, maar er is wel 
verdere behandeling nodig. Waarschijnlijk een 
operaƟe. Cees voelt zich inmiddels weer goed, maar 
mag nog niet naar huis.  
 
Toen ik in het revalidaƟecentrum verbleef, kreeg ik 
een amaryllisbol die in het begin maar niet wilde 
groeien. Ik snap nu waarom. Een poosje geleden 
kwam er eindelijk een steel tevoorschijn en vandaag 
kwam de eerste bloem uit. Is dat mooi of niet? 

 

Omdat ik het nu even extra druk heb, houd ik de teksten in deze nieuwsbrief kort. Dat kan ook 
gemakkelijk, want ik heb heel veel mooie foto’s binnengekregen!  

Zondag 2 februari: geen koffie, wel Frysk 

Aanstaande zondag gaat ds. T. Hibma voor in een Fryske tsjinst. Vaak drinken we op de eerste zondag 
van de maand na de dienst samen koffie, maar dat doen we nu volgende week, 9 februari. Om 10.15 
uur. De dienst begint dan om 11.00 uur 

Zondagavond 2 februari: klokliede 

In de nieuwste Praatmar staat een bijzonder 
informaƟef verhaal over de watersnoodramp in 
Friesland. Dat is aanstaande zondag 2 februari 
precies twee eeuwen geleden.  
’s Avonds om 20.00 uur zullen in de hele regio 
de kerkklokken luiden, zoals toen ook het geval 
was. Gaastmeer ook mee. Ik begreep dat er een 
compleet team aan de slag gaat, zodat de 
luiders elkaar af kunnen lossen. 
Wilt u meer weten, dan kunt u ook kijken op 
hƩps://www.brekt.nl/de-vergeten-watersnood-
van-1825/ 
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Maandag 3 februari mielrinners en gespreksgroep 

 

Aanstaande maandag om 18.00 uur komen de 
mielrinners weer bij elkaar. 
En op diezelfde avond om 19.45 is het weer Ɵjd 
voor de gespreksgroep Levenslessen. Dit keer 
weer een heel intrigerend thema: Moed om te 
leven. De aĩeelding erbij spreekt boekdelen. Ik 
heb de tekst gelezen die erbij hoort en ik kan u 
beloven: het wordt een hele boeiende avond. 
Kom gerust langs, ook als u niet eerder bent 
geweest! 

 

VakanƟefoto’s/kerk op vakanƟe 

Inmiddels zijn Ludwine en Wim alweer zo ongeveer terug van hun vakanƟe naar Noorwegen. We 
ontvingen de mooiste vakanƟefoto’s en ik heb er een paar uitgekozen voor de nieuwsbrief. Je krijgt 
echt zin om er meteen heen te gaan toch? Vooral de foto met het kruisje vind ik heel bijzonder. 
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Mijn hulp komt van de Heer 

Ludwine zeƩe Ɵjdens een wandeling ook dit 
bord op de foto. Er staat: Ik sla mijn ogen op 
naar de bergen: vanwaar komt mijn hulp? Mijn 
hulp komt van de Heer, die hemel en aarde 
heeŌ geschapen. 
 
En daaronder: Ontelbaar als zand en onmetelijk 
als de oceaan is de genade van onze Heer. 
 

 
De eerste sneeuwklokjes! 

Aƫe Bak heeŌ de eerste sneeuwklokjes alweer gezien. Rechts langs de Wieldyk in de Lytse Gaastmar, 
links bij het Klokhús van Idzega. Ze zijn er weer, zo fijn alƟjd. 

  
 

Edoza zoekt projectzangers voor het bevrijdingsconcert 

Op verzoek van Edozalid Klaas van der Goot plaats ik graag deze oproep in de nieuwsbrief. En ik sluit 
er ook mee af. Graag tot volgende week! Anneke van Mourik 

 


