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U weet het inmiddels: dit is weer de symbolische schikking in
deze tijd. Het verhaal dat bij de schikking van aanstaande
zondag hoort, staat in Lucas 13. Jezus vertelt de gelijkenis van
de vijgenboom die geen vruchten draagt. De vijgenboom krijgt
nog een kans, de wijngaardenier is geduldig. God geeft ons
ons altijd weer een nieuwe kans, elke dag opnieuw.

U ziet dat het kruis weer iets hoger op de aardbol ligt. Er staat
een vijgentak zonder vrucht naast het kruis, we schieten
tekort. Rode takken versterken de lijnen van het kruis en
benadrukken het geduld en de liefdevolle genade van God.

Woorden bij de schikking

Vijg zonder vrucht

kale tak

met de belofte voor leven
geduldig wachten.

Dit is uw orgel, Heer

De symbolische schikking is te zien tijdens de dienst zondag (9.30
uur met ds. A. Wiebenga). Maar de kerk is altijd open, dus ook op
andere tijden kunt u binnenlopen voor een stil moment met de
symboliek en de woorden bij de schikking. En dat deed me opeens
denken aan het lied ‘Mijn gebed’ van D.C. Lewis uit 1970. Hij zingt
dat hij vaak in de kerk komt, maar niet voor een kerkdienst of zo.
Wel voor de muziek. En dan komt hij, zo eindigt het lied, haast
ongemerkt tot een gebed. DC Lewis — Mijn Gebed (1970) — Rob
Scholte Museum Dan denk ik: zo is het ook met de schikkingen. We
willen kerk zijn op vele manieren, en niet alleen met kerkdiensten.

Op de foto ziet u Jan Brandsma van De Schuilplaats
in Sneek, die de 100.000° maaltijd overhandigt aan
een gast. Het is maar een van de voorbeelden van
het werk van De Schuilplaats. Aanstaande maandag
komt iemand van het bestuur ons er meer over
vertellen.

Dat gebeurt tijdens de gemeenteavond, waarin we
ook de jaarrekeningen bespreken. Dat doen we
véor de pauze. Inloop 19.45 uur, start vergadering
20.00 uur.

Wilt u niet naar de gemeenteavond komen, maar wel meer weten van De Schuilplaats, dat kan. Kom
dan iets voor 20.45 uur binnen, dan is het pauze.



Weer thuis

Het nieuwtje ging al rond door het dorp, hoorde ik, maar
voor de lezers verder weg: Cees is vandaag weer
thuisgekomen uit het ziekenhuis. De laatste dagen ging
het opeens een stuk beter en toen alles stabiel was,
mocht hij naar huis. Hij is nog erg vermoeid van de twee
operaties en alle behandelingen en drukte, en hij zal nog
lang moeten herstellen, maar hij is er weer!

De foto is gemaakt door mijn zus. lk denk dat het een
kamperfoelie is, maar ik heb er al zo vaak naast gezeten
dat ik me verder maar stil houd.

Alvast voor in de agenda: The Passion kijken in het lokaal

Spreek van de week

Hier ziet u de hoofdrolspelers van The Passion
van dit jaar. Op donderdag 17 april 2025, Witte
Donderdag, wordt hij live uitgezonden vanuit
Terneuzen. Het is alweer de vijftiende editie van
The Passion. Wat inmiddels ook al bijna traditie
is, is dat u vanaf 20.30 uur in het lokaal bij de
kerk naar de uitzending kunt kijken. Met
koffie/thee en de gelegenheid om na afloop na
te praten. Zet het alvast in uw agendal!

Om 19.30 uur op die avond is er een dienst in
de kerk, maar we doen niet aan koppelverkoop
hoor.

Uitspraken van Nelson Mandela hebben altijd extra lading vind ik, omdat hij als geen ander weet

waar hij het over heeft. Deze week een van zijn uitspraken.

Laat gisteren gisteren zijn. Laat ons de wonden van het verleden helen.

Gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar wel een opdracht aan ons allemaal.

Lentefoto’s




Heerlijk toch, die zonnebadende eend naast bloeiende narcissen? En rechts die vlinder op de
ontluikende knoppen, zo pril. Dank je wel weer Attie!

Durf je verandering aan?

Dominicusaemeente Amsterdam
gdagenkalender 2025
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All'is now, all
The time'that we hav‘%llve
Gather all that Welta
Keep in harmony with love's sweet m
>
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Change is now (Chris Hillman/Roger McGuinn)
CD The Byrds: The Notorious Byrd Brothers 1968 Columbia Legacy 485751 2
Voor audio: https://www.youtube.com/watch?v=VCQ Vw

foto: Jan Cees Smit dag 7 woensdag 12 maart
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Ds. Tieneke stuurde deze pagina uit de veertigdagenkalender van de Dominicusgemeente in
Amsterdam. Een prachtige foto en een heel aansprekende tekst. Omdat hij misschien wat lastig te
lezen is, volgt de tekst hieronder nog een keer.

Tijd voor verandering....

wat stevig leek, is het niet.

Laten we de tijd die we hebben goed gebruiken,
ons zoveel mogelijk afstemmen

op wat voortkomt uit liefde.

Geen angst meer.

Tot slot
Ik wens u namens de kerkenraad een goede week toe! Anneke van Mourik



