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Vandaag is het Goede Vrijdag, de dag waarop we met pijn denken aan alles wat mensen (wij dus)
elkaar aandoen. Jezus, die doodgemarteld wordt, heeft dat als geen ander ervaren. Toch laat hij zich
moedwillig vernederen en pijnigen, omdat Hij duidelijk wil maken dat Hij onze pijn en zorgen op Zich
wil nemen.

Morgen is het stil. Stille Zaterdag. Het lijkt erop of we erin geslaagd zijn om alles kapot te maken. Alle
hoop is vervliogen. Maar dan hebben we buiten Jezus gerekend. Heel voorzichtig begint in de
Paasnacht het licht te gloren. Steeds meer, tot het Pasen is. Dan laat Jezus ons zien dat het duister
NIET het einde is. Dat er voor iedereen nieuw leven is, een tweede kans. Of een derde, of een
honderdste.

Dat Paasverhaal kun je met woorden vertellen, maar het kan net zo goed met foto’s, zoals Attie Bak
deed. Ziet u trouwens het kruis in de foto linksboven? Een schitterende fotoserie.




Viering Goede Vrijdag

Je kunt het Paasverhaal ook met symbolische schikkingen
vertellen, zoals Tjerie en Tryntsje gedurende de hele 40-
dagentijd al gedaan hebben. In de schikking voor vanavond,
Goede Vrijdag dus, staat het kruis rechtop; Jezus kan er zo
aan vastgespijkerd worden. De rode bloemen verbeelden de
pijn van passie en een bloedend hart. Aan de voet van het
kruis kunnen we in de viering een steen neerleggen die we
bij het binnenkomen uitgereikt krijgen. Zo leggen we
symbolisch onze pijn en zorgen aan Zijn voeten.

In de dienst lezen gemeenteleden het lijdensverhaal uit de
Bijbel en zingt Klaas van der Goot een van de kruiswoorden.
Ludwine laat een indrukwekkende statie zien en horen. De
statie is de reeks plaatsen waar Jezus stilstond tijdens zijn
tocht naar Golgotha. Bij elk ‘station’ ziet u een prachtige
schildering en bijbehorende teksten. Op de achtergrond
hoort u ‘Erbarme Dich’ uit de Mattheus Passion.

Mogen we u om 19.30 uur begroeten in deze viering?

Stille Zaterdag

Op Stille Zaterdag is er in Gaastmeer geen viering, maar als u het mooi vindt om het ritueel van
donker naar licht mee te beleven, bent u welkom in de Mauritiuskerk van lJIst om 20.30 uur of in de
Haghakerk in Heeg om 21.30 uur.

Pasen

Paasmorgen, het leven overwint! De viering begint om 9.30 uur. Als teken van het nieuwe licht wordt
eerst de nieuwe Paaskaars de kerk binnengedragen. Daarna een feestelijke dienst met in elk geval
muziek van de kopergroep en een collage van de tuinfoto’s die zijn ingestuurd. In het lied hieronder
leest u het thema van de dienst!

Lied 977:1

Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd,

nu in de lente zich verheugt

al wat er leeft op aarde!

De gaarden zijn op 't schoonst gesierd,
opdat gij 't lieve leven viert,

dat God u openbaarde.

Ik heb er deze foto van Froukje Hofstede bij geplakt, omdat ik het zo
mooi vind dat de roze perzikbloesem zich laat zien terwijl alle takken
eromheen nog kaal zijn. Het nieuwe leven is niet ergens in de hemel,
maar gewoon hier op aarde, ook al is die nog dor. Met elkaar kunnen
we dat nieuwe leven verder verspreiden.




Denkt u eraan om met Pasen de gevulde spaardoosjes weer mee te nemen? De diakenen gaan na
afloop het geld tellen, en voegen het bij de giften die al zijn binnengekomen via de bank
(NL50RAB00326122370 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. De Gaastmar o.v.v. ‘De Schuilplaats’).

Schikking Pasen
Ook voor Pasen hebben Tjerie en Tryntsje een schikking

gemaakt. Natuurlijk past die bij het feest dat we vieren. Het
kruis staat in een bloeiende lentetuin vol met witte bloemen.
Een tuin van vreugde en ontmoeting. Wit is de kleur van het

licht en van de opstanding.
Tekst bij de schikking

Prachtige bloemen
lentebodes

tekenen van een nieuw begin
een nieuwe wereld

Paastekst
Ik eindig met een mooie Paasgedachte die eindigt met een verrassende laatste zin. Ernaast een foto
gemaakt door Ekie Wendelaar Bonga. Heel handig om de naam van de bloemen er even bij te

vermelden, gezien mijn bloemenkennis
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De kerkenraad wenst u een Pasen vol vreugde!!

Anneke van Mourik



