Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 16 mei 2025

Even uitpuffen in de weken tussen de activiteiten rond 4 en 5 mei en de gebeurtenissen waar we
alweer naar uitkijken: Ringzondag, Hemelvaart, Pinksteren, jubileum van Liuwedaem, dorpsfeest,
Fryslan bloeit... Niet alles komt al in deze nieuwsbrief hoor, maar ik wil maar zeggen: aan activiteiten
geen gebrek hier.

Ringzondag 25 mei
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25 mei wordt een hele bijzondere zondag: we vieren met
alle gemeenten uit de Ring lJIst dat we kerk zijn. Dat doen
we in lJIst. We verzamelen ons om 9.30 uur bij de
Mauritiuskerk. In drie werkgroepen gaan we aan de slag met
de dienst van die ochtend: muziek, Bijbelverhaal en gebed of
gedicht. Is zo’n werkgroep niets voor u? Meldt u zich dan om
10.15 voor koffie of thee in de Eehof naast de kerk of in de
kerktuin.

De dienst begint om 11.00 uur en daarna gebruiken we
samen een broodmaaltijd. ledereen neemt een paar belegde
boterhammen mee. Die leggen we op grote schalen die
vervolgens rondgaan.
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Heel mooi en feestelijk om zo elkaar weer te kunnen
ontmoeten. Denkt u ook nog aan de oproep van Ludwine
~lzz7%z  om een cake te bakken? Even melden bij Ludwine graag:
06418333 109.

Zondag 1 juni koffie en gesprek over de toekomst

Over samenwerking in de Ring gesproken:

u weet dat we met de andere kerkgemeenten
onderzoeken op welke manier we het beste
kunnen samenwerken. Samenwerking kan
verrijken, maar laten we eerlijk zijn: het is ook
gewoon nodig omdat er over 10 jaar veel
minder mensen beschikbaar zijn om allerlei
bestuurlijke en andere taken uit te voeren.

De ideeén worden nu concreter. Daar willen we
u graag over bijpraten en we willen uw mening

horen. Dat willen we doen op zondag 1 juni na

de dienst. Natuurlijk met een kop koffie erbij, in
het lokaal. Zet de datum in uw agenda!!

Maatprobleem

Ik maak even misbruik van deze nieuwsbrief. Wat is het geval? Afgelopen zaterdag hielden wij
boeldag in verband met onze verhuizing. Die was een groot succes overigens, met dank nog aan
iedereen. Op de bovenverdieping stonden vier zakken met gordijnen. Twee daarvan zijn
meegenomen, maar ik weet niet meer door wie. Twee zakken zijn blijven staan. Waarom dat een



probleem is? Omdat de koper mogelijk denkt dat hij/zij twee dezelfde gordijnen heeft meegenomen,
maar het zijn voor zo ver ik me kan herinneren verschillende maten. Als dat zo is, wil diegene dan
even contact met mij opnemen? Dan maken we er weer een mooi setje van.

Kerk op vakantie

Willem en Ekie waren kort op vakantie in zagen in de kerk van Hellendoorn dit gedicht met een

verrassend slot. Geweldig!

D. Podt — Schoten (1936 — 2014)

Zonlicht danst over de banken
stofjes in een gouden baan,
door de gewelven buitelen klanken
het orgel zingt en wij gaan staan.

Wat adem heeft looft nu de Heer
jong en oud verheft de stem,
de zegen daalt over ons neer

het ‘amen’ stijgt omhoog tot Hem.

De kerk stroomt leeg, de organist
preludeert, maar speelt nog gauw,
bijna of hij zich vergist...

‘If you leave me now’.

‘k Weet eigenlijk niet wat me meer trof,
dit... of de liederen tot Gods lof.

Een mooie plek voor een paar foto’s tussendoor. Klaas van der Goot stuurde de foto van een nest vol
eendekuikens. De foto is gemaakt door een drone! Froukje Hofstede — die trouwens ook een van de
foto’s van de Wapendroppingwandeltocht in de nieuwsbrief van vorige week maakte — zette de
sneeuwbal in haar tuin op de foto. In volle bloei. Attie Bak deed dat met de tuin van Uilkje Wildschut.




Spreek van de week

Na een mooie uitspraak van Winnie the Pooh vorige week kon Olivier B. Bommel natuurlijk niet
achterblijven. Hier een doordenkertje van zijn psycholoog drs. Zebedeus Zielknijper. Maar of het nu
Waar is....
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anderen zien u, zoals
1 dat u bent.
een Is maar een verzinsel van
degene die g ontmoet!”

Geheimtaal in de Bijbel

Ik ben maar weer eens in mijn boekje over Bijbelvertalingen gedoken. Dit keer lees ik dat in de Bijbel
een enkele maal geheimtaal wordt gebruikt. Nooit geweten. Zo is de naam van de bekende stad Babel
in het boek Jeremia oorspronkelijk geschreven als Sjesach. Dat is een codewoord, waarbij je de eerste
letter van het alfabet moet vervangen door het laatste enzovoorts, om de echte naam te kunnen
ontcijferen. En in het boek Openbaring is er sprake van een beest dat wordt aangeduid met de code
666. Tot op de dag van vandaag is niet bekend wat die code precies betekent. Waarschijnlijk gaat het
om een Romeinse keizer, maar welke?

In Jesaja wordt gesproken over een jaar, maar dan ‘gerekend naar de jaren van een dagloner’. Hoe
lang duurt zo’n jaar? Ook dat is, zo staat er in het boekje, tot op de dag van vandaag niet duidelijk.
Geheimzinnig hoor.

Tot slot

Ik wens u namens de kerkenraad een goede week toe! Anneke van Mourik



