Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 30 mei 2025
Zondag 1 juni kerk en koffie met toekomst

Niet vergeten: aanstaande zondag 1 juni na de dienst met ds. Dussie Hofstra is er koffiedrinken in het
lokaal. We praten u dan bij over de samenwerking in de Ring lJIst en we horen graag uw vragen en
opmerkingen.

Pinksteren extra feestelijk

Volgende week zondag is het Pinksteren. Dit keer wordt Pinksteren wel héél feestelijk. Dan zal
namelijk Jelle Bouke Hietkamp worden opgedragen aan God. Jelle is de jongste zoon van Rients
Hietkamp en Adrie Hietkamp-Osinga, en broertje van Hidde en Lieke. Er is zondag 8 juni met
Pinksteren ook kindernevendienst!! Het zou zomaar kunnen dat de kinderen iets gaan maken voor
Jelle Hietkamp, die op die zondag wordt opgedragen aan God... Neem dus vooral kinderen,
kleinkinderen en buurkinderen mee die zondag. Heerlijk om mee te mogen maken; opnieuw een
pareltje in Gods hand. ledereen is van harte welkom om 9.30 uur in de Pieltsjerke. Ludwine Andel
gaat voor in de dienst.

Eerste Pinksterdag ’s avonds zangdienst in lens

Zin in een zangdienst met Pinksteren? U kunt op Eerste Pinksterdag
's avonds terecht in het kerkje van lens. Waar dat ligt? Ik moest het
ook even opzoeken, maar het ligt tussen Bolsward en Franeker.
Adres: Van Burmaniawei 3. Het dorpje — in het Nederlands Edens
genoemd - telt 40 inwoners en vergeleken bij hen zijn wij dus een
reuzendorp.

Maar goed, terug naar de zangdienst. Die begint om 19.30 uur,
denk aan de twee collectes.

Waarom ik dit in de nieuwsbrief vermeld? Nou, omdat aan de
dienst wordt meegewerkt door een gelegenheidskoor uit Oosthem
onder leiding van Marco Rypma, en omdat Gaastmeer in dat koor
is vertegenwoordigd!




Terugblik Hemelvaartsdag

Samen met Oudega een mooie dienst in een mooi gevulde kerk. De dienst is opgenomen en dus nog
mee te beleven: Protestantse Gemeente Oudega (SWF) - Kerkdienstgemist.nl. Wat ziet ons kerkje er
toch sfeervol uit. Daarna zoals gebruikelijk heel gezellig koffiegedronken. Er bleven alleen nogal wat
koeken over, dus die krijgt u zondag gewoon weer voor uw neus gezet.

Terugblik Ringzondag 25 mei in list

Echt een mooie belevenis, de gezamenlijke dienst van alle negen kerkgemeenten in de Ring lJIst. Ook
deze dienst kunt u nog(maals) meebeleven, en wel via PKN Mauritiuskerk lJIst - Kerkdienstgemist.nl.

Op de foto links ziet u natuurlijk de Mauritiuskerk in lJIst, gefotografeerd vanuit de overtuinen. Die
had u al herkend. Maar nu wordt het moeilijker. Op de foto rechts ziet u zes van de zeven voorgangers
in de Ring. Kunt u ze thuisbrengen? En wie ontbreekt er op de foto?

Na een voorbereiding in werkgroepen en de koffie met eigengebakken cake begon de feestelijke
dienst waarin alle zeven voorgangers een rol speelden. Ludwine bijvoorbeeld verzorgde het welkom.
Na de dienst stonden grote schalen met brood klaar. Maar liefst ruim 200 mensen waren op de
Ringzondag afgekomen, en dat ziet er dan uit als op de foto rechts. ledereen in een opperbeste
stemming, en heel wat mensen kwamen familie of bekenden tegen. Vanuit Gaastmeer was er een
flinke delegatie aanweszig, relatief gezien dan. Een ochtend om nog lang van na te genieten.


https://kerkdienstgemist.nl/stations/2498/events/recording/174850380002498
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1866/events/recording/174816360001866

Spreek van de week
Deze week een oude Hebreeuwse wijsheid.
De luiaard heeft in de herfst geen zin om te ploegen

en vraagt zich in de zomer af waarom er niet geoogst kan worden.

Donkere lucht met twee masten

Gretha de Jonge maakte op een van de donkere
dagen van deze week een foto vanuit haar tuin
in de richting van de kade.

Op zich al een hele mooie foto zo met die
dreigende wolken. Maar het mooiste vind ik die
twee masten die boven het dak van het
tuinhuisje uitsteken. Blij trouwens dat ik niet op
z0’n boot hoef te zitten met die wind en die

Losse eindjes

Ludwine had op Facebook een heel raak gedichtje van Rikkert Zuiderveld geplaatst, en ik neem het
graag over in de nieuwsbrief. Ernaast een fleurige foto gemaakt door Ekie Wendelaar Bonga.

Losse eindjes

Brutaal, onhandig, schichtig, dwars, verlegen?
Clown, kluizenaar, slampamper, sloddervos?
Bij iedereen zit wel een steekje los.

Normale mensen kom je zelden tegen.

Het zijn de losse eindjes die ons raken,
De rafels die ons aan elkaar doen haken.

Rikkert Zuiderveld

Tot slot

Deze foto van Attie Bak is begin mei gemaakt,
maar ik had hem nog niet in de nieuwsbrief
kunnen zetten. Bij dezen graag alsnog. Mooi
toch, met dat frisgroen en wit?

En met deze foto zeg ik: tot volgende week, met
een groet namens de kerkenraad!




