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Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 6 juni 2025 

 

Het zal niemand in Gaastmeer ontgaan zijn dat wij gaan 
verhuizen. Waarom ik het hier toch nog even noem, is 
omdat wij vanaf volgende week langs verschillende 
vakanƟeadressen trekken voordat wij in september in ons 
nieuwe huis terechtkunnen. Dat kan tot gevolg hebben 
dat ik niet elke week op vrijdag in de gelegenheid zal zijn 
om een nieuwsbrief te schrijven. Met andere woorden: 
de komende Ɵjd verschijnt de nieuwsbrief mogelijk wat 
onregelmaƟger. Maar met evenveel liefde. 

 

Pinksteren en opdragen Jelle Hietkamp 

Het stond vorige week al uitgebreid in de nieuwsbrief: 
zondag Ɵjdens de Pinksterdienst wordt Jelle Bouke 
Hietkamp opgedragen aan God. Ik kreeg de vraag 
waarom ik niet had geschreven ‘Jelle Hietkamp wordt 
gedoopt’. In het kort: je kindje opdragen aan God 
betekent dat je Gods zegen vraagt over zijn leven, maar 
dat het kind later zelf beslist of het in een kerk-
gemeenschap wil worden opgenomen. Als je je kindje 
laat dopen, wordt het direct in de kerkgemeenschap 
opgenomen. Allebei prachƟg, zou ik zeggen. En dan ook 
nog eens met Pinksteren, het feest waarop God ons in 
beweging wil brengen. Hoe kan dat beter dan met zo’n 
feestelijke gebeurtenis als opdragen? De dienst begint om 
9.30 uur en Ludwine Andel is onze voorganger. Welkom 
allemaal. 

 

 

 

Tjerie en Tryntsje hebben voor een smaakvol 
Pinksterbloemstuk gezorgd, dat bol staat van de 
symboliek. U ziet bladeren van de vingerplant: 
die verbeelden de hand van God, waarin wij 
geborgen zijn. De drie rode rozen staan voor de 
Drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest. De 
grassen staan voor de wind, de inspiraƟe van 
Pinksteren. Het gipskruid met de oranje 
bloemetjes voor het vuur, het enthousiasme van 
Pinksteren. De wiƩe roos in het midden verwijst 
naar Jelle Bouke. Ook hij is geborgen in de hand 
van God. Wit is de kleur van de reinheid van een 
nieuw leven, in het licht van God.  
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Vieren 

 
 

Voor Jelle en JeƩy Zeilstra van de Wieldyk was er deze 
week nog meer te vieren: ze waren 25 jaar getrouwd!  
Het mocht in de nieuwsbrief en dat is mooi, want dan kan 
ik ze namens iedereen gelukwensen. Dat er nog maar 
heel veel mooie jaren mogen volgen Jelle en JeƩy, samen 
met Annemarije en Rinze. Over de kinderen gesproken, 
die wachten allebei op de uitslag van hun examen… De 
een deed examen voor het voortgezet onderwijs, de 
ander alweer voor een vervolgopleiding. We denken aan 
jullie. 
 
De fleurige felicitaƟefoto is gemaakt door Aƫe Bak. 

Examens 

Het woord ‘examens’ is gevallen…. Op drie plekken in het dorp wachten jongeren op hun uitslag en 
wij helpen duimen. Hopelijk is er volgende week duidelijkheid. Naar goed gebruik komen de namen 
van de geslaagden voor het voortgezet onderwijs dan in de nieuwsbrief en krijgen zij een aƩenƟe met 
oorkonde van ons.  

Niet vergeten 

 Eerste Pinksterdag om 19.30 uur in Iens 
(Edens) een zangdienst met Gaastmeerder 
inbreng! Zie de vorige nieuwsbrief. 

 Vrijdag 20 juni van 20.00 – 22.00 een 
muzikaal jubileumfeest op Liuwedaem. In 
de volgende nieuwsbrief meer informaƟe. 

 Zondag 22 juni om 19.00 op Sânfurd de 
overstapdienst samen met Oudega. Voor de 
kinderen die overstappen van het 
basisonderwijs naar het voortgezet 
onderwijs. Ook hierover volgende week 
meer informaƟe. 

 

 

Vrucht dragen 

 

Ik vond dit ook goed bij Pinksteren passen: 
vrucht dragen. Ziet u de perziken-in-wording 
midden op de foto? Ze groeien in de tuin van 
Froukje Hofstede. De boom stond er al 
jarenlang en al die Ɵjd heeŌ ze erop moeten 
wachten, maar dit jaar is het eindelijk zo ver: er 
komen vruchten aan. 
 
Ook weer heel symbolisch natuurlijk: zo werkt 
God ook met ons. Hij heeŌ geduld, ook als het 
bij ons soms heel lang duurt voor het kwartje 
valt.  
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Spreek van de week 

‘Zo werkt God ook met ons’… een mooi bruggetje naar de spreek van de week. 

God heeŌ ervoor gekozen om met slecht materiaal te werken. 

Kerk op vakanƟe 

 

 

 
 

Cees Zeldenrust was met zijn zoon op vakanƟe in Manchester. Ze bezochten daar ook de kathedraal, 
zie de foto links. De geschiedenis van de kerk begint al in de achtste eeuw, maar hij staat er nog 
steeds schiƩerend bij en eigenlijk is dat een wonder. In de Tweede Wereldoorlog werd hij namelijk 
zwaar beschadigd bij een Duits bombardement, zie de middelste foto. En ook in 1996 liep de 
kathedraal schade op, ditmaal door een bom van de Provisional Irish Republican Army. Steeds weer 
volgde restauraƟe. 

Toen ik over het Duitse bombardement las, moest ik denken aan het verhaal dat Ludwine op 4 mei 
vertelde. Het ging over de Dresdener Frauenkirche, die in de Tweede Wereldoorlog ook zwaar 
beschadigd werd, maar dan door een bombardement van de geallieerden. Ludwine vertelde dat 
Engelse kerken die door Duitsland waren gebombardeerd, meehielpen met de restauraƟe van de 
Frauenkirche en op die manier de boodschap van verzoening verspreidden.  

Natuurlijk kon Cees Zeldenrust het niet laten op ook het orgel op de foto te zeƩen, de foto rechts.  
Tja, als je goed kijkt, zie je toch wel wat verschilletjes met het orgel in Gaastmeer…. 

Van alles op één foto 

Tot slot een indrukwekkende foto die Catharina 
de Hoop toestuurde. Een zonsondergang aan de 
Kaepwei, op een van de warme dagen van 
afgelopen week. De zon gaat rood onder en de 
wolken zijn donker. Je ziet op de foto dat de 
atmosfeer dreigend wordt, tenminste, dat vind 
ik. En regel kwam er, maar dat hoef ik u niet te 
vertellen.. 
 
Ik wens u namens de kerkenraad geïnspireerde 
Pinksterdagen. Anneke van Mourik  

 


