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Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 13 juni 2025 

Vorige week was er in verband met onze verhuizing geen echte nieuwsbrief, dus het nieuws van toen 
neem ik deze week nog even mee. Maar ik begin natuurlijk met het jubileumconcert van vanavond. 

Jubileumconcert Liuwedaem vrijdagavond 20 juni 

Het hele dorp is uitgenodigd om vanavond het 50-
jarig bestaan van Liuwedaem mee te vieren. Het is er 
een heerlijke dag voor, mooi lang licht en niet te 
heet.  
Om 20.00 kunt u luisteren naar het openingswoord 
en daarna heeŌ Concordia een programma met 
vrolijke muziek voor u. Echt waar, je kunt er bijna 
niet sƟl bij blijven ziƩen. Verder vanavond een 
optreden van Liuwedaemsters, een optreden van 
Catharina met zangers én ter afsluiƟng het 
Liuwedaemlied. Dat alles aan het water. Kan het 
mooier? 
Kom zoveel mogelijk op de fiets of lopend, want het 
aantal parkeerplaatsen is beperkt. Is de 
parkeerplaats vol, zet uw auto dan netjes langs de 
weg. 

 

 

 

Overstapdienst zondag 22 juni 

 

 

Het ziet ernaar uit dat ook de overstapdienst op 
22 juni lekker buiten gehouden kan worden. En 
wel op it Leechhiem voor de kerk op Sânfurd. 
Een schiƩerende plek. De dienst wordt vast en 
zeker weer even indrukwekkend als vorig jaar, 
met de mooiste wensen voor de kinderen van 
groep 8 die naar het voortgezet onderwijs gaan. 
Jeugdorkest De Notenkrakers zorgt weer voor 
enthousiaste muzikale begeleiding en de viering 
wordt geleid door ds. Edna Zwerver en pastor 
Ludwine Andel. De collecte is voor het Ronald 
Mcdonald Kinderfonds, van harte aanbevolen. 
 
We beginnen om 19.00 uur. Mocht het toch 
gaan regenen (net als vorig jaar) dan rennen we 
weer met zijn allen de kerk in. Een echte 
schuilplaats in zware Ɵjden immers. 
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Dorpsfeest!! 

Het is weer zo ver… Overal in het dorp wordt op 
geheime locaƟes gerepeteerd voor de bonte avond, 
om nu eindelijk eens die felbegeerde eerste prijs te 
winnen. Op andere plekken wordt fanaƟek de 
straatversiering in elkaar gezet; in het thema ’80 jaar 
dorpsfeest’ kun je immers al je creaƟviteit kwijt. 
Concordia werkt de laatste foutjes in de blaasmuziek 
weg en de Oranjevereniging maakt overuren met 
alle voorbereidingen. En niet te vergeten: onze 
pastor Ludwine (voor deze gelegenheid omgedoopt 
tot pastoor, zag ik in het feestboekje) legt de laatste 
hand aan de feestelijke tentdienst.  
 
Het wordt allemaal weer een groot succes, dat weet 
ik nu al. 
Speciaal aanbevolen in deze nieuwsbrief natuurlijk 
de tentdienst op zondag 29 juni om 11.00 uur. Het is 
een dienst bestemd voor iedereen, of je nu wel of 
niet verder ooit een kerk van binnen hebt gezien. 
Concordia speelt en vanaf 10.30 uur staat de koffie 
klaar. Ook die is voor iedereen. 

 
 

 

 

Allemaal geslaagd 

 

 

Zoals elk jaar feliciteren we in de nieuwsbrief weer de 
jongeren in ons dorp die hun examen voor het voortgezet 
onderwijs hebben gehaald. Dit jaar waren dat Rommy 
Zeilstra, Wytske Renema en Annemarije Zeilstra. Ik 
begreep dat dit inmiddels uitgebreid gevierd is of nog 
gaat worden, en dat is terecht. Een geweldige prestaƟe 
en de start van een nieuwe fase in hun leven.  
Er waren dit jaar gelukkig hier geen herexamens of 
kandidaten die niet geslaagd zijn. 
Ludwine heeŌ aan de drie geslaagden een fraaie 
oorkonde en lekkere aƩenƟe gebracht.  

 

Gezellig samen vieren 

Baukje de Jong en Ludwine waren op bezoek bij 
Houkje in Maeykehiem, vanwege de verjaardag 
van Houkje. Er mocht een foto in de 
nieuwsbrief. Nou graag natuurlijk, want ik 
begreep dat het een vrolijk bezoek is geworden 
en dat is aan deze foto ook wel te zien.  
Houkje gefeliciteerd nog, en we hopen dat je 
nog vele jaren fijn in Maeykehiem kunt wonen 
en met ons verbonden kunt zijn. 
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Jelle Bouke Hietkamp 

 
 

 

Vorige week schreef ik al in mijn mail dat 
Jelle luidkeels van zijn ongenoegen blijk gaf 
toen hij zomaar een kerk vol vreemde 
mensen werd binnengedragen. Later viel hij 
Ɵjdens de preek gelukkig in slaap, zoals het 
hoort. 
 
Maar op de liturgie stond zo’n heerlijke foto 
van hem, breed lachend, dat ik die echt nog 
even moet laten zien in deze nieuwsbrief.  
Mogen wij voorstellen: Jelle Bouke 
Hietkamp, opgedragen aan God. Grote broer 
Hidde en zus Lieke staken de kaars aan voor 
hem, en iedereen in de kerk nam zich voor 
om eraan mee te helpen dat dit jongetje 
veilig en vrolijk opgroeit. 

 
 

 

 

Nu we het toch over kleintjes hebben: in de laatste nieuwsbrief vertelde ik over de geboorte van het 
tweede kindje van Anne Pieter en Iris. Ik had zijn naam niet goed gespeld, dus even opnieuw: hij heet 
Mente! Welkom Mente, we gaan ook om jou heen staan.  

Kerk ‘op vakanƟe’ 

 

 

 
 

We waren in Iens met het gelegenheidskoor van Marco Rypma om in de kerkdienst te zingen, maar 
het voelde als vakanƟe: een beeldschoon dorpje met dito kerk. Daarom deze foto’s. Het valt op dat er 
in dit dorpje met 40 inwoners een wel heel forse kerk is gebouwd. Was Iens dan misschien vroeger 
veel groter? Dat niet, maar desƟjds bloeide de Opwekkingsbeweging hier sterk, en dat trok mensen 
van heinde en verre. Vandaar de grote kerk. 

Wij maakten er ook nu nog een bevlogen Pinksterdienst mee.  
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Thuis 

Voor de opdraagdienst van Jelle Bouke Hietkamp hadden Adrie en Rients een paar mooie liederen 
uitgezocht. We hoorden ze via een filmpje en we zongen ze mee. Van een van de liederen ziet u 
hieronder de tekst. Als u wilt luisteren: sela thuis - Google Zoeken. De foto’s ernaast zijn van Aƫe Bak 
en Ekie Wendelaar Bonga. 

Thuis 
Welkom thuis, 
hier mag je zijn.  
De Vader viert een feest.  
Welkom thuis, 
voor wie zoek was of op reis,  
te lang is weggeweest.  
Welkom thuis.  
  
Met zijn zegenende handen op je schouders  
geeŌ Hij jou zijn liefde en zijn Ɵjd.  
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving  
heet Hij je welkom.   
Voel je thuis, je bent vrij. 
Je bent vrij.  

 

 
 

 
Met zijn mantel om je heen geeŌ Hij 
bescherming.  
Hij is trouw in zijn barmharƟgheid.  
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving 
heet Hij je welkom.  
Voel je thuis, je bent vrij. 
Je bent vrij.  
  
Kom maar binnen. 
Hij sluit je in zijn armen.  
Je hoort hier, in zijn aanwezigheid.  
Deel in de vreugde en open nu je handen.  
Hij heeŌ een feest, een feest voor jou bereid.  
 
Tekst: Anneke van Dijk-Quist, muziek: Anneke 
van Dijk-Quist, Adrian Roest. © 2019 SƟchƟng 
Sela Music 

 
 

 
 

 

Tot slot 
Graag tot de volgende nieuwsbrief! Anneke van Mourik 
 
 
 


