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Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 31 juli 2025 

Ja, het is voor mijzelf ook vreemd, een nieuwsbrief schrijven op donderdag. En volgende week komt 

er zelfs helemaal geen nieuwsbrief. We gaan namelijk met vakantie! Een week naar Ostfriesland, 

heerlijk.  

Alvast in de agenda: dienst in Nijhuzum 24 augustus 

 
 

 

Omdat er dus pas op vrijdag 15 augustus weer een 
nieuwsbrief komt, vraag ik nu alvast uw aandacht voor onze 
jaarlijkse dienst in het kerkje van Nijhuzum. Die is dit jaar op 
zondag 24 augustus. Altijd weer speciaal in al zijn eenvoud, 
dit kerkje. De herinnering aan vroeger tijden, toen Nijhuzum 
en Gaastmeer samen één kerkgemeente waren, voel je nog 
overal. 
Het programma van die ochtend is net als dat van vorige 
jaren, en dus weer heel aantrekkelijk.  

• De pont vaart extra vroeg. 

• U neemt zelf koffie mee, de kerk zorgt voor iets erbij. 

• Vanaf 9.30 uur drinken we buiten samen koffie. 

• Om 10.00 uur begint de viering, m.m.v. een 
kopergroep van Concordia. 

• Degenen die daarna weer met de pont naar 
Gaastmeer gaan, kunnen op het terras van it Gouden 
Plakje napraten bij een kop koffie, aangeboden door 
de familie Renema. 

Het thema van de viering is ‘Slecht materiaal’ en ik ga de 
dienst begeleiden. Iedereen is van harte uitgenodigd.  

 
Komkommertijd 
En verder is de komkommertijd nu echt begonnen, de tijd 
van weinig nieuws. Een korte nieuwsbrief dus deze week. 
Op de website van Onze Taal lees ik: ‘Het komkommer-
seizoen was weliswaar voor komkommerkwekers een 
drukke tijd, maar voor veel andere sectoren juist niet. 
Daarom werd de term komkommertijd steeds meer 
geassocieerd met een gebrek aan activiteiten en nieuws’. 
Rest nog de vraag hoe we aan het woord komkommer 
komen. Als ik internet goed begrijp, is het een verbastering 
van de Latijnse plantennaam cucumis. Weten we dat ook 
weer.  
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De meeste mensen deugen 

 

Vorige week zondag vertelde ds. W. Hordijk uit 
Lemmer iets over het boek ‘De meeste mensen 
deugen’ van Rutger Bregman. In het boek legt 
de schrijver uit waarom hij het niet eens is met 
de overtuiging dat mensen van nature 
kwaadaardige beesten zijn. Een hoopvol boek 
dus. Misschien een idee om mee te nemen in 
de vakantiekoffer, zeker als u wel toe bent aan 
een oppepper. En als u geluk hebt, kan het ook 
nog heel voordelig, want Sjoukje vond het boek 
in haar boekenschuur! Dus wees er vlug bij. 

 

Is driekwart genoeg?  

Nog wat stof tot nadenken tijdens de vakantie. Ik las een 
column van de vorige classispredikant Wim Beekman.   
Hij vraagt aan een hoogbejaarde kerkganger of deze de 
dienst goed kon verstaan. De man antwoordt: ‘Driekwart, 
en dat is genoeg’. Naar aanleiding van dat antwoord 
filosofeert Wim Beekman over de vraag of wij in het 
leven nu wel of niet genoegen moeten nemen met 
minder dan 100%. Ik ga er zelf ook eens goed over 
nadenken.  
Column Wim: Tevreden met driekwart | Petrus Magazine 

 

 

 

Tot slot 

Met twee mooie foto’s sluit ik af. De linker is gemaakt door Attie Bak, de rechter door mij hier in de 

tuin bij het zomerhuisje. Ik wens u goede weken toe, en tot de volgende nieuwsbrief op 15 augustus! 

Vergeet niet om een foto te maken van een kerk die u in uw vakantie ziet! Anneke van Mourik 

 

 
 

 

 

 

 

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/column-wim-tevreden-met-driekwart/

