Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 15 augustus 2025
Wat is dit?

Had u hem ook gezien boven Gaastmeer, deze
helikopter met een soort rek eronder? Ik had
geen idee wat het was, maar een mede-
campinggast vertelde me dat het een radar is
die gegevens over het grondwater in kaart kan
brengen. Kijk maar op Gigantische
laagvliegende hoepel onderzoekt grondwater
Weer wat geleerd. De foto heb ik van internet
trouwens.

Pastorie weer bewoond

Je ziet het direct: de pastorie is weer bewoond. Potten met kleurige bloemen markeren de ingang,
gezellig staat dat. Het gezin dat tot voor kort in het appartement bij Piet en Dieuwke Visser woonde,
heeft nu voor een dik jaar zijn intrek genomen in de pastorie. Zij zijn er blij mee en wij ook. We
hebben het gezin de helpende hand kunnen bieden en de kerkrentmeesters kunnen de
verbouwplannen goed uitwerken zonder dat de pastorie leeg staat te zijn.

Schilderij Jentsje Fekkes

Een paar weken geleden was dit schilderij van
Jentsje Fekkes al te bewonderen in de
nieuwsbrief. Hij heeft ons kerkhof en een stuk
van de kerk met veel liefde geschilderd.
Eigenaar Harry Martens had ons een foto
toegestuurd nadat hij als Tsjerkepaadbezoeker
in de kerk was geweest. Jentsje Fekkes heeft nu
gevraagd of hij een exemplaar van de
nieuwsbrief mocht hebben, omdat hij het zo fijn
vond dat er aandacht aan het schilderij werd
besteed. Leuk, zo’n vervolg!

Wel en wee

Deze wel en wee mocht in de nieuwsbrief. Het
ziet er ernstig uit, maar Cees is inmiddels thuis
en het verband mag er over een paar dagen af.
Tijdens een gymnastiekoefening bij de
hartrevalidatie in het ziekenhuis is hij
achterover gevallen en heeft hij een hoofdwond
opgelopen. Hechten lukte niet, dus kreeg hij dit
fraaie drukverband om.

Het was de laatste revalidatiesessie, dus
blijkbaar vond hij het tijd voor iets nieuws.




Spreek van de week

De korte maar krachtige spreek van deze week
ziet u hiernaast: ‘Denkt vriendelijk’. Barbera
Kersbergen stuurde de foto op op en schreef
erbij: “Vorige week liepen we even binnen bij de
Doopsgezinde kerk in Giethoorn. Er stond een
tafel waar je van witte papiertjes vredesduifjes
kon vouwen en daar waren mensen van
verschillende nationaliteiten mee bezig. Aan de

muur boven de tafel hing een borduurwerk met ) Sl
de tekst: DENKT VRIENDELUK. De kerk heeft E ‘:aue_vosf’::::ef:usr::ﬁtd_
deze woorden voor toeristen vertaald in acht  pi el
talen, waaronder Fries en verschillende
Aziatische talen. Het voelde als een mooie
kleine bijdrage aan de vrede in de wereld’
Inderdaad heel mooi, vindt u ook niet?

Kerk op vakantie 1

Deze foto stuurde Gerlof Postma op. Hij was
met Klaas van der Goot in de kerk van
Hegebeintum. Daar zagen ze onder meer de
zandloper op de preekstoel staan, een heel
handig attribuut natuurlijk. En ziet u
rechtsonder het belletje aan de collectezak?
Dat moest bij de collecte de mensen wakker
maken die onder de preek in slaap waren
gevallen. En nu ben ik benieuwd of onze beide
diakenen in onze kerk ook zoiets van plan zijn.

Kerk op vakantie 2




Piet en Dieuwke Visser waren in Zweden en
fotografeerden daar deze witte kerk. Let op de
forse hoge kerktoren. Verder vind het ik heel
bijzonder dat de kleur van de stenen zo anders
wordt in het avondlicht. Erg mooi.

Avond

Tot slot

Nog een paar korte puntjes.

Ludwine begint maandag weer met haar werk,
na een — begreep ik — mooie vakantie.

Vergeet u de dienst op 24 augustus in Nijhuzum
niet? Zie de laatste nieuwsbrief.

Met een zomerse groet gefotografeerd door
Attie Bak: tot de volgende nieuwsbrief!
Anneke van Mourik

In mijn archief vond ik nog deze prachtige foto
van een zonsondergang aan it Piel. De foto is
gemaakt door Attie Bak. Hij past perfect bij het
avondgebed dat elke avond wordt gebruikt in
Nijkleaster. Een kort stukje daaruit:

Jou Us frede mei wat net 6f is,
nocht en wille om wat dien is.

Geef ons vrede met wat onaf is
en plezier in wat geklaard is




