Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 22 augustus 2025

Deze week kreeg ik zéveel mooie foto’s en verhalen binnen dat ik er een lekker lange nieuwsbrief
mee kan vullen. Dank aan alle inzenders! Maar eerst de viering van aanstaande zondag.

Nijhuzum 24 augustus

Ze liggen alweer klaar, de liturgieén voor de dienst in
Nijhuzum aanstaande zondag. Willem Wendelaar Bonga
heeft er weer een kunststukje van gemaakt. Olga Tellegen

Zomerse viering in Nijhuzum van de Stichting Kerk Nijhuzum heeft de lange
zondag 24 aug

collectestokken al opgezocht, dus we zijn er klaar voor.
Nog even opfrissen: de pont vaart extra vroeg, zodat we
elkaar om 9.30 uur kunnen ontmoeten bij het kerkje. We
drinken onze zelf meegebrachte koffie op, wij zorgen voor
koek. Om 10.00 uur begint de viering, met een kopergroep
van Concordia, tekstlezeres Baukje de Jong, diakenen
Dieuwke Visser en Gerlof Postma, ouderling Willem WB en
met mij als ‘voorganger’. ledereen die daarna weer met de
pont weer overvaart krijgt van de familie Renema een kop
koffie op het terras van it Gouden Plakje. Wie geen vervoer
heeft, kan contact opnemen met iemand van de
kerkenraad!

Er zijn zondag twee collectes, die we allebei in uw aandacht aanbevelen. De eerste is voor hospice De
Kime in Sneek. Een doel dat velen zal aanspreken. We helpen mee om de uitbreiding van het hospice
financieel mogelijk te maken. De tweede collecte is voor het kerkje in Nijhuzum. Er is geld nodig om
het kerkje in stand te houden, en ook daar helpen we graag aan mee. Het is tenslotte ook een beetje
ons kerkje.

Nog eens Hegebeintum

Vorige week kon u een verhaal lezen over de kerk in
Hegebeintum. Gerlof Postma en Klaas van der Goot
bewonderden daar onder meer een belletje aan de collectezak en
een zandloper op de preekstoel. Nu is Cees vlak bij Hegebeintum
opgegroeid en hij herinnerde zich een verhaal over die zandloper.
Dat kwam goed uit, want Klaas stuurde nog een hele fraaie foto
van het interieur van de kerk, en die kan ik nu ook mooi even
laten zien. Het verhaal gaat als volgt. Een van de predikanten in
Hegebeintum was nogal lang van stof en de kerkenraad had hem
daarom op het hart gedrukt dat hij echt moest stoppen als de
zandloper leeg was. Maar soms was hij dan nog zé in het vuur van
zijn verhaal dat hij de zandloper gewoon nog een keer omdraaide
en daarbij uitriep: ‘Kom, we nemen er nog een!’

Kerk op vakantie

Gon en Gerard Loeber van de Wieldyk stuurden drie kerkfoto’s met bijzondere verhalen toe. Ze waren
op vakantie in Beieren.



Wat dacht u van dit het rijk beschilderde orgel
in de kerk van Nordlingen? De hele muur wordt
ingenomen door het orgel, de balustrade en de
wapens eronder. Wat een pronkstuk. Maar of er
op het orgel ook echt gespeeld wordt, is de
vraag. In de kerk stond namelijk ook nog een
‘gewoon’ orgel...

Naast het orgel stond in deze kerk een al even rijk versierde preekstoel, foto links. Gon en Gerard
keken vooral met ontzag naar het zware dak van de preekstoel, en vroegen zich af of de voorgangers
niet bang zouden zijn dat het dak naar beneden zou komen. In de kerk van Donauworth zagen ze ook
al zo’n loodzwaar dak. Inderdaad, zouden de voorgangers er niet onrustig van worden?

Kerk op vakantie 2

Wie er deze zomer ook veel kerken heeft bezocht, is Attie Bak. Ik kreeg mooie foto’s toegestuurd, en
deze week de eerste kerk in de reeks: Scherpenzeel, een dorp in Weststellingwerf. Attie werd daar
hartelijk ontvangen en haar oog viel op een paar bijzonderheden.




Links boven ziet u de kloeke kerk van Scherpenzeel, onderdeel van de gemeente Scherpenzeel-
Munnikeburen. De kerk is in 1788 gebouwd, en kreeg pas een eeuw later een toren. Boven rechts ziet
u het orgel, een Van Dam-orgel. Persoonlijk vind ik die blauwgroene en bruinrode kleuren erg mooi.
Onder links een plakbord met informatie over de vergeten watersnoodramp van 1825. Nooit geweten
dat het land z6 ver overstroomd was. Op de foto onder rechts ziet u een vitrine met allerlei oude
tekeningen en voorwerpen. Een ervan is het bord linksboven in de vitrine. Er staat op: ‘Er wordt
verzocht om geen tabak in de kerk te gebruiken’. [k moet daarbij vooral denken aan pruimtabak, en
dan lekker de fluim op de kerkvloer uitspuwen. Brrr.

Op een grote paddenstoel

Ja, dat mag je in dit geval wel zeggen. Myriam
Wolterman stuurde deze foto op met de tekst:
‘We zijn vanmiddag wezen wandelen met
Tjebbe, Pippa en stabijpup Dyke (van onze
schoonzoon & dochter), in het Heembos in
Heeg. Er staan hier al heel wat paddenstoelen,
maar zo’n grote heb ik nog nooit eerder gezien.
Aan Pippa zie je hoe groot de paddenstoel is.

Inderdaad, zo’n grote heb ik ook nog nooit
gezien.

Ulrike is weer in het land!

Ulrike Arnold is weer een poosje in Gaastmeer
en dat leverde direct alweer een prachtige foto
op voor de nieuwsbrief. De zonsondergang op
21 augustus, gefotografeerd vanuit het
vakantiehuisje op it Hellingpaed. Ziet u al die
verschillende lichtpunten op de foto? Het licht
gaat alle kanten op. Daar kun je mooie
gedachten bij hebben.




Spreek van de week

Afgelopen zaterdag waren twee Tsjerkepaadbezoekers uit Dordrecht aan het lezen in het Fryske
Lieteboek. Ik had psalm 23 — de Heer is mijn Herder - voor hen opgezocht, omdat ze dan weten wat
de Nederlandse tekst is. Ze vonden het maar wat interessant.

Een van de twee bezoekers moest daarna opeens denken aan een uitspraak die ze laatst hoorde. En ik
dacht: dat wordt de spreek van de week.

Kunt u niet slapen?
Tel dan geen schapen,
Maar praat met de Herder.

By us ut it keukensrut

Gewoon vanuit het keukenraam gefotografeerd,
schrijft Sjoukje Zeilstra bij deze foto. Maar wat
een bijzonder licht zo tegen die wolken, en wat
wordt het groen dan groen!

Fijn dat we ervan mee mogen genieten.

En voor de zoveelste keer bedenk ik me: wat
mogen we toch gelukkig zijn met al die natuur
om ons heen.

Tot slot

Froukje Hofstede stuurde weer een reeks
tuinfoto’s toe, waaronder een foto met heerlijke
rozen. Laat ik nu bijna tegelijkertijd een
gedichtje over liefde onder ogen krijgen, nota
bene op LinkedIn! De combinatie was snel
gemaakt.

Het gedicht:

Liefde is geven.

Liefde is nederigheid.

Liefde is dankbaar zijn.

Liefde woont om de hoek.
Liefde is in de ander geloven.
Liefde eert de ander én jezelf!

a

== Huibregt Boluijt

Tot volgende week! Anneke van Mourik.



