Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 29 augustus 2025

Deze week een dubbellange nieuwsbrief met
bijdragen van overal vandaan. Dubbel lang,
maar u mag er wel twee weken over doen om
hem te lezen. Volgende week komt er
waarschijnlijk geen nieuwsbrief, want
aanstaande woensdag staat de verhuisauto met
onze opslagspullen bij ons nieuwe huis aan de
Pole 5. Ik denk dat ik vrijdag nog wel wanhopig
op zoek ben naar mijn bestek of zo, en dan kom
ik niet toe aan de nieuwsbrief. Dan weet u het
vast.

Wel en wee

Deze prachtige margriet verwelkomde ons elke keer bij de voordeur van ons vakantie-appartement.
In deze nieuwsbrief dient hij als bloemengroet.

Velen van u hebben al gehoord dat Wander Bruinsma deze
week in het Antoniusziekenhuis is opgenomen. Ludwine is bij
hem geweest en vertelde dat hij veel slaapt. Het gaat
mogelijk om een onschuldige zomergriep, die bij Wander
met zijn slechte conditie extra hard toesloeg. Ik begreep dat
nu gezocht wordt naar de beste oplossing voor de komende
tijd.

Verder gaan onze gedachten uit naar niet bij name te
noemen dorpsgenoten die moeten meemaken hoe hun
dochter zware ingrepen moet ondergaan. Wij bidden voor
de hele familie, en hopen met hen dat de behandeling zal
aanslaan.

Tot slot: u hebt misschien donderdag de begrafenisauto zien
rijden of u hebt het vers gedolven graf op het kerkhof gezien.
Mw. Harmke Veenstra-Kuiper uit Heeg is op 22 augustus
overleden, 100 jaar oud. Ze is hier begraven omdat haar
familie hier vandaan komt.

Capuchon zoekt jack

Ludwine is al een hele tijd het jack kwijt dat bij
deze capuchon hoort. Mogelijk heeft ze het jack
begin deze zomer bij een van u laten liggen. Wilt
u daarom even uw kapstok inspecteren
alstublieft? Mocht het bij u liggen, waarschuw
Ludwine even, dan komt ze het halen. U kunt
haar bereiken via
ludwinevanhoeven@gmail.com of 06 41 83 33
19. Dank!




Alvast in de agenda: startsnein 21 september

Omdat er volgende week geen nieuwsbrief komt, nu alvast graag aandacht voor onze startsnein op 21
september. Jazeker, we gaan weer bevlogen het nieuwe seizoen in. De familie Renema ontvangt ons
die ochtend in de schuur van It Gouden Plakje aan de Kaepwei. Het exacte programma en de tijden
hoort u nog, maar gaat u er maar vanuit dat u vanaf de koffie om 9.30 uur tot en met de lunch bezig
bent. Ontmoeting, viering, iets creatiefs, iets lekkers, het komt allemaal voorbij.

Jammer nou

Deze foto zag ik op internet en die kon ik daar
natuurlijk niet laten liggen. Hopelijk hebt u niets
van de tijdelijke sluiting gemerkt. Als het goed
is, is de hemel nu in elk geval weer open.

Lekker ite en meer

Ook dit jaar maak ik weer graag melding van het initiatief
‘Lekker ite’ in Heeg. Gezellig elke eerste woensdag van de
maand met elkaar warm eten in de Waterherberg. Graag
van tevoren opgeven bij Griet van der Heide 0515 — 44 26
20 of Maaike Aardema 06 34 45 67 52.

Ik denk zomaar dat de Mielrinners hier ook wel weer van
start gaan, maar ik weet nog geen datum. En u kunt
komend seizoen in elk geval ook weer rekenen op een
gespreksgroep! Meer nieuws volgt.

Meezing Muziekfestijn 4 oktober

Muziek Meezing Festijn

De stichting KMVH-Friesland (Kerken & Mensen met een
Verstandelijke Beperking) organiseert zaterdagmiddag

4 oktober een muzikale middag voor iedereen.

Er zijn verschillende groepen en mensen die optreden,
waarbij iedereen mee kan zingen. U en jij kunnen
genieten van het keyboard-orkest “Melodica”, van Sjirk en
Berend (zang en keyboard), van Aron Veninga (band) en
als klap op de vuurpijl van Elly Zuiderveld, Jolien Damsma
en Jan Borger. ‘ P RTERDAL
De middag begint om 13.30 uur in het kerkgebouw De e e | ' y
Arke te Drachten. Het adres is Flevo 161. De sluiting is e AR o e
rond 16.30 uur. Er is koffie, thee, fris met wat lekkers. En
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welkom. Zie ook onze website: www.kmvhfriesland.nl. En
meer info ook bij Ludwine!




De orgelstemmer is geweest

Organisten opgelet,
deze week is het
orgel gestemd!

Ik moet bekennen
dat ik geen verschil
hoor, maar dat doen
jullie vast wel. Op de
foto het binnenwerk
van het orgel.
Interessant om dat
een keer te zien!

Oproep kistje of doos

Onze kerk doet nog steeds mee aan het inzamelen van cartridges en postzegels, want die zijn geld
waard. De opbrengst gaat naar projecten in de hele wereld. In de hal van de kerk staat een doosje
waar het spul in kan, maar het is veel te klein en ook wat armoedig. Wie heeft er nog een nette grote
doos of kist met deksel die we voor dit doel mogen gebruiken? Meld het even bij mij. Dank!

Terugblik viering in Nijhuzum

Het was weer erg geslaagd vorige week in Nijhuzum. Kijk maar op www.pkn-gaastmeer.nl; omlaag
scrollen op de homepage en op de zwart-witte foto klikken. U ziet foto’s en een filmpje. In deze
nieuwsbrief twee ervan. Links de pont met blije Gaastmeerders en gasten op weg naar de koffie bij de
familie Renema, en rechts ds. Bruinsma op de kansel in Nijhuzum. Nellie Jansen viste de foto uit het
fotoalbum van mem Tjerie van der Meer. De foto is rond 1960 gemaakt. Het zou mij niet verbazen als
de grote bas rechts bespeeld wordt door Rinze Zeilstra, net zoals hij dat vorige week deed. Oja,

dat had ik in de viering nog even moeten zeggen: voor volgend jaar hebben we het kerkje al geboekt,
en wel op zondag 23 augustus.



Zonsondergang vanaf Boppe de Golle

Deze prachtige zonsondergang is op de foto
gezet door Francis Pownall. Ze maakte de foto
vanaf het terras van Boppe de Golle. Op die
manier zien we boven bomen een prachtig spel
van lichtstralen, avondrood en donkerder
wolken.

Dank Francis!

Kerk op vakantie 1
Een bericht van Gerard en Gon Loeber van de Wieldyk.

Vorige week berichtte ik over de bijzondere
opbouw van preekstoelen in kerken in Beieren.
Dit tweeluik van onze reiservaringen wil ik
afsluiten met nog een foto van een preekstoel,
deze keer zonder zo'n gevaarte erboven,
integendeel helemaal niets. De preekstoel is
min of meer ingebouwd in een nis. Hoezo, een
nis? Er is daar nauwelijks ruimte omdat de kerk
heel klein en smal is.

Kijk maar hoe de kerk geplaatst is te midden van
een rij huizen. Op straat loop je er zomaar aan
voorbij. Het betreft de Asamkirche in Mlnchen.

Gerard Loeber

Inderdaad Gerard en Gon, nog nooit gezien,
zoiets.

Kerk op vakantie 2

Ook Ludwine heeft in haar vakantie kerken of kerkelijke bezigheden op de foto gezet. Sommige foto’s
gaat ze later gebruiken in een van de diensten, maar de foto hierna is voor de nieuwsbrief.



Dit kerkje heeft qua sfeer wel wat van de
Pieltsjerke. Het staat alleen in een heel ander
deel van Nederland, en wel in Blitterswijck
(Limburg). Een protestants kerkje in een
katholieke streek. Ludwine schrijft erbij: ‘We
hoorden zingen, toen we langs fietsten. Het
klonk zo vertrouwd. Het kerkje hoort bij de
uitgestrekte kerkgemeente Maas en Peel.
Bemoedigend dat ze in deze zuidelijke streken
toch ook een modus gevonden hebben om door
te gaan!’

Spreek van de week

Vanmiddag waren we op bezoek in het ziekenhuis.
Bij het restaurant stond een kar waarin je je dienblad
met gebruikt servies en bestek kunt schuiven. Op de
zijkant stond deze geweldige levenswijsheid:

Het leven is soep en ik ben een vork

Met andere woorden: we zijn niet zo handig met leven.
Of zoals een andere spreuk zegt:

Leven is wat er gebeurt
terwijl je andere dingen aan het plannen was

Kerk op vakantie 3

Attie Bak kwam op haar fietstocht ook langs de kerk van Steggerda. Dat leverde een fraaie foto van de
kloeke kerk op. En toen ik op de website keek, kwam ik deze vergaderinstructies tegen. Die MOET u
lezen!

Art. 2B: “Die afwezig blijkt zal zonder eenige verschoning
twaalf stuivers boete betalen, tenzij hij de redenen,
waarom hij vrijstelling begere, aan de vergadering bekend
make,... die echter beoordelen zal, of deze voldoende
zijn.... En zoo niet, hem verwijzen in een boete van zes
stuivers”.

Art. 2C: “Die een half uur na den bepaalden tijd komt,
betaalt twee stuivers boete, gelijk ook nog twee stuivers
voor ieder uur dat hij verder te laat komt, terwijl de juiste
tijd naar de klok van den Predikant zal beoordeeld
worden”.




Poéziealbum
Twee weken geleden las pastor Jelly Hania in de
dienst een versje voor dat bovenmeester
Mulder in haar poéziealbum had geschreven
toen ze een kind van een jaar of acht was.
Jelly’s partner Jan de Jager stuurde deze foto
van het versje toe en ik plaats de foto graag in
de nieuwsbrief.

Sterker nog: als u nu ook een mooi versje in uw
oude poéziealbum hebt, zet het dan op de foto
en dan zet ik het in de nieuwsbrief!

Kerk op vakantie 4

Zelf hebben wij, Cees en ik, in onze vakantie in Noord-Duitsland ook de nodige kerken bezocht.

Wat ons opviel was dat bijna geen enkele kerk in die streek een toren bezat, alleen soms een kleine
dakruiter. Kijk maar. U ziet met de klok mee de kerken van Marx, Wiarden, Hohenkirchen en Dornum.
“T"
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Met deze kerkfoto’s sluit ik de nieuwsbrief af. Tot de volgende keer! Anneke van Mourik



