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Wel en wee

Zoals u misschien hebt gehoord, heeft Jan van Duyn
(Pieldyk 3) een lelijke val gemaakt. Zo lelijk, dat het
een wonder is dat hij niet nog meer kwetsuren heeft
opgelopen. Maar al met al moet hij wel tijdelijk van
een rolstoel gebruik maken, en ook verder zal hij
voorlopig last houden. Hij heeft thuiszorg en
burenhulp, waardoor hij wel thuis kan blijven.

Met deze rozenfoto van Attie Bak willen we hem een
hart onder de riem steken. Jan, we hopen op een
voorspoedig herstel en als je iets nodig hebt, laat het
weten.

Nieuw boeket in de kerk

Nu de zomer toch wel op zijn eind loopt,
vonden Tjerie en Tryntsje het tijd voor een
nieuw boeket in de kerk. Een echt boeket voor
de nazomer en de herfst. Warme kleuren, maar
niet minder sprankelend en levend. Net zoals
we zelf zouden willen zijn.

Loop gerust een keer de kerk binnen om het te
bewonderen.

Najaarsprogramma wordt uitgedeeld op de startsnein

Dit jaar hebben Kwyk en de kerk nauw samengewerkt bij het maken van het najaarsprogramma. Met
als resultaat een prachtig palet van activiteiten afwisselend in het dorpshuis en in het lokaal. Er zit
voor iedereen iets bij. Wat we precies van plan zijn? Dat ziet u volgende week op de startsnein, want
dan delen we het programma uit. Nog even geduld dus.

Borduurwerk

Jan de Jager (partner van pastor Jelly Hania)
fotografeerde het borduurwerk dat al jarenlang
in de consistorie hangt. Er staan allerlei Bijbelse
voorstellingen op.

Ooit heeft iemand me verteld wie de
borduurster van dit werk was, maar ik weet het
niet meer. In de band onderaan staan de
initialen T.W. Is er misschien iemand van u die
het nog weet? Ik hoor het graag.




Spreek van de week

Gisteren heb ik mijn spreukenboek weer uit de verhuisdoos opgedoken, en daarin vond ik een mooie
spreuk van moeder Theresa.

ledereen die naar je toekomt, zou gelukkiger moeten vertrekken dan hij is gekomen.
Kerk op vakantie 1

Gerlof Postma was in het ‘kerkje van Van Gogh’ in Nuenen. Het kerkje is gebouwd als Waterstaatskerk
voor de protestantse gemeenschap van Nuenen. Een Waterstaatskerk is een kerk die in de
negentiende eeuw met financiéle steun van de overheid is gebouwd. Deze financiéle regeling was
bedoeld om een einde te maken aan conflicten tussen katholieken en hervormden over het bezit van
oude kerken. Het kerkje werd echter vooral beroemd door Vincent van Gogh. Zijn vader Theo was
namelijk predikant van dit kerkje, en zoon Vincent maakte verschillende schetsen en schilderijen van
het gebouw en de kerkgangers.

Kerk op vakantie 2

Deze had ik nog voor u bewaard van onze vakantie naar Wangerland, Noord-Duitsland. In Wiarden
(links) en Pakens (rechts) zagen we een preekstoel waar de predikant eerst over een soort loopbrug
schrijdt voordat hij/zij op de kansel staat. We hebben Ludwine natuurlijk direct gevraagd of ze ook
zo’'n loopbrug wil, en dat leek haar wel wat. Maar dan wel over het water van It Piel. Wordt nog een
hele klus, kerkrentmeesters.




Ik heb nog twee kerken op vakantie die wachten op een plaatsje in de nieuwsbrief, die komen
volgende week aan de beurt.

Na de zomer

Een gebed dat past bij deze tijd. De foto rechts boven is gemaakt door Attie Bak op een van de laatste
mooie dagen van deze zomer. De foto rechts onder is gemaakt door Ekie Wendelaar Bonga, als mijn
administratie klopt.

Gebed na de zomer

Goede God,

bewaar in ons de zomer,
de ontspanning,

de gezelligheid,

de opgedane fitheid,

de rust en de buitenlucht.

Geef ons de kracht om te starten

op het werk, in de buurt, op school,

thuis of voor het eerst op een nieuwe plek,
met een nieuwe baan of studie.

Breng ons rust, wanneer we opzien
tegen vereisten of verwachtingen,
plichten of tegenvallers.

Geef dat uw licht ons tegemoet stroomt,
en onze ogen opengaan voor wie op onze weg
komt met hulp en vrede.

Laat ons delen van de zomergloed,
bewaar in ons de warmte,

tot in de koude dagen,

zegen ons met uw hulp

en vrede.

Amen

Tot slot: kom naar de startsnein

Graag tot volgende week, en denk aan de startsnein op 21 september. De startsnein is lang niet alleen
bedoeld als viering, maar ook en misschien nog wel meer als waardevolle ontmoeting op een
prachtige plek. En hadden we al verteld dat we gaan schilderen? En dat er speciale aandacht is voor
de kinderen? Kortom, of u nu wel of niet kerkganger bent: als u zin hebt in een mooie ochtend, kom
dan op 21 september om 9.30 uur naar de Kaepwei 2, It Gouden Plakje. Ook gasten zijn van harte
uitgenodigd.



