Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 3 oktober 2025
Zondag 5 oktober koffie

Zondag 5 oktober drinken we samen koffie in
het lokaal, na de kerkdienst. Voorganger in de
dienst is ds. St. de Jong uit Oudemirdum.

Van harte welkom, ook alleen voor de dienst of
alleen voor de koffie.

Noteer alvast: volgende week zondag kerkdienst
in Wolsum! Hebt u geen vervoer? Neem dan
contact op met iemand van de kerkenraad.

Maandag 6 oktober mielrinners

Ze zijn er weer, de mielrinners. Aanstaande maandag komen ze bij elkaar in het lokaal, om 18.00 uur.
Wilt u ook mielrinner worden? Neem dan even contact op met Ludwine,
ludwinevanhoeven@gmail.com of 0641833319.

Boekje gespreksgroep bestellen? Uiterlijk 7 oktober!

Dat de gespreksgroep start op maandag 13
oktober, had ik al geschreven. Dat we het gaan
hebben over het boekje ‘Goedheid voor het
oprapen’ ook al. En dat u het via Ludwine kunt

bestellen, ook. Maar nieuw is dat u het uiterlijk GOEDHEID VOOR
dinsdag 7 oktober aan Ludwine door moet HH QPWEN «
geven als u een boekje wilt hebben. Het kost ek

ongeveer € 15,-. De eerste keer kunt u overigens Kool

ook deelnemen zonder boekje, Ludwine bestelt
er een paar extra.

Schrijfster Margriet van der Kooi moedigt de
lezers van haar boekje aan om sporen van
goedheid te ontdekken. Want dat goedheid
voor het oprapen ligt, is zeker. Je moet het
alleen wel zien. Een boekje om je te wapenen
tegen cynisme. Mooi detail is dat sommige van
de voorbeelden die de schrijfster gebruikt, van
Friese bodem zijn. Onder meer een voorbeeld
dicht in de buurt: het pontje van Gaastmeer
naar het Heidenskip!




Wel en wee

Wander Bruinsma was vorige week zondag jarig. Ludwine en Ekie zochten hem op in het Teatskeh(s
in Blauwhuis. Uiteraard met een cadeautje, een mooie prent van Gaastmeer en een zak fruit. De
foto’s mochten in de nieuwsbrief. Ik begreep dat Wander zich inmiddels iets beter voelt en wat meer
reageert op zijn omgeving. Bezoekjes zijn welkom, er zijn geen bezoektijden. Ook kaarten zijn

welkom: Vitusdyk 2, 8615 LM Blauhus/Blauwhuis.
Werkplezier

Ludwine komt soms met de boot of de kano
naar haar werk. Ze maakte daarbij de foto
hiernaast en schreef: ‘Dankbaar voor mooi werk
in mooie omgeving’.

Ik denk dat ik namens iedereen spreek als ik zeg
dat wij op onze beurt dankbaar zijn voor
Ludwine.

Ludwine schreef ook nog dat de slogan ‘Mooi
werk in een mooie omgeving’ ook de slogan
was waarmee s Heeren Loo, een grote
organisatie voor mensen met een beperking,
personeel probeerde te werven. Weet u dat ook
weer.

Mooie thema-ochtend

ZW"/

Het was geen grote groep die zich afgelopen
woensdag meldde voor de thema-ochtend,
maar de thuisblijvers hadden ongelijk. Het was
een waardevolle én gezellige bijeenkomst.

Na de koffie werden er twee groepen gevormd.
De ene groep had het over poézieversjes,
iedereen had een oud poéziealbum bij zich.
De andere groep had het over vriendelijkheid.
Kun je dat oefenen? Ja. En kun je ook té
vriendelijk zijn? Ja: dan wordt het kliemsk.
Nieuw woord geleerd! De Nederlandse
vertaling: klef.



Thuisgekomen kon ik het niet laten om mijn eigen poéziealbum uit de verhuisdoos op te diepen, en ik
zag dat in het eerste versje (van mijn vader) het woord vriendelijkheid al voorkwam. Een combinatie
dus van beide thema’s. Ik begreep dat ook Tsjikke Leenstra haar album nog niet had opgegraven en
we hopen dus allebei dat we nog een herkansing krijgen! De deugd ‘vriendelijkheid’ kwam uit een
lijst met 100 deugden, dus ook daarmee kunnen we nog even vooruit.

Worstelen met Israél: Eehof in lJist, donderdag 9 oktober

DONDERDAG 9 OKTOBER

Worstelen met Israél, om 19.30

uur in de Eehof. Informatie over
de situatie en alle ruimte voor gesprek.
Ds. Jan Finnema heeft met zijn gezin
twee jaar in Israél gewerkt en gestu-
deerd. Aansluitend was hij vier jaar
werkzaam als beleidsmedewerker bij
het landelijke bureau Kerk en Israél van
de Protestantse Kerk.
Vanuit zijn persoonlifke ervaringen
spreekt hij met ons over de onopgeef-
bare verbondenheid met Israél. Wat be-
tekent dat? Hoe zou hij graag zien dat
de landelijke kerk reageert op de situatie
nu in Gaza. Hoe zouden we er als chris-
tenen op kunnen reageren, met in ons
achterhoofd de opdracht om vredestich-
ters te zijn.
Als predikanten van de ring lJIst nodigen
wij iedereen van harte uit.

Spreek van de week
Een uitspraak van Thomas More dit keer.

Wie niet de moed bezit om te dromen, heeft geen kracht om te vechten.
Noég mooier

Elke keer als ik denk: mooier kan het niet, stuurt
Attie Bak een foto die nég mooier is dan de
vorige. Kijk maar.

De foto laat de zonsondergang op 30 september
zien. Boven de zon een viucht eenden.

En dat allemaal om de hoek....




Moeite doen

Deze week las ik in een tijdschrift een tekst over moeite doen. De tekst is te lang om hier helemaal op
te nemen, dus ik pak er een paar zinnen uit, volgende week een paar andere. Ter overdenking. De
foto links is gemaakt door Froukje Hofstede: een vijgenboom met vijgen, in haar tuin.

Moeite doen

We vertellen onze kinderen dat ze ergens
moeite voor moeten doen. Dat het niet vanzelf
gaat.

Maar zelf kiezen we vaak ook voor gemakkelijk.
Liever die collega vermijden dan hem
aanspreken op zijn gedrag. Liever een borrel
nemen dan je gevoelens uiten. Liever een
vitaminepil slikken dan een appel snijden.
Moeite doen. Het valt niet mee, omdat alles
makkelijk kan. En door die makkelijkheid wordt
het uiteindelijk steeds moeilijker.

Tot slot
Allemaal graag tot volgende week, met een groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik

Als toetje een foto gemaakt door mijn zus.




