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Niet vergeten: aanmelden voor de soepmaaltijd van Kwyk uiterlijk 10 oktober

SOEPMAALTIID

16 OKTOBER 2025 IN HET DORPSHUIS

AANMELDEN VOOR
10 OKTOBER

kwyk@dorpshuisgaastmeer.nl
r} Dorpshuis Gaastmeer

Zondag 12 oktober naar Wolsum

Aanstaande zondag is er in Gaastmeer geen dienst,
maar gaan we naar Wolsum. We hopen dat velen de
weg naar Wolsum weten te vinden en dat bedoel ik
letterlijk, want voor zo ver ik weet, is de weg door
Wolsum nog steeds dicht. Klaas Brouwer heeft eerder
deze week even gespioneerd, zie foto. Sietie Hoekstra
liet vanuit Oudega weten dat Google adviseert om via
Abbega te rijden. Dan naar Wolsum, véér de afsluiting
de auto parkeren en een paar honderd meter lopen
naar de kerk. Moet lukken toch? Wie geen vervoer
heeft, kan even contact opnemen met mij. De dienst
begint om 10.00 uur. De link naar Google maps:

Donderdag 16 oktober serveert Kwyk een
soepmaaltijd in het dorpshuis. Van 17.00 uur tot
19.00 uur. De kosten zijn 5,- p.p. en andere
consumpties zijn apart af te rekenen.

Eet gezellig mee, en meld u aan via

email: kwyk@dorpshuisgaastmeer.nl of bellen:
06-29297249.

Graag voor vrijdagavond 10 oktober a.s.

https://maps.app.goo.gl/xnmBt7izZFzZHKSW5A?g st=ic

13 oktober gespreksgroep

Van harte welkom bij de eerste bijeenkomst van de gespreksgroep, maandag 13 oktober om 19.45

uur. Ook als u alleen maar even een keer de sfeer wilt proeven. We praten over het boekje ‘Goedheid

voor het oprapen’. Wie een boekje besteld heeft, krijgt het als het goed is aanstaande maandag.

Ludwine heeft een paar boekjes extra bij zich voor wie nog niet had besteld, maar wel graag het
boekje wil hebben.

Correctie

Vorige week schreef ik dat Wander Bruinsma
deze mooie prent van de Munkedyk/
Yntamapolder voor zijn verjaardag had
gekregen van de kerk. Maar dat klopt niet:
Wander had de prent al, en die werd even
tevoorschijn gehaald omdat hij zo mooi is.
Misverstandje!



Israél en Gaza, wat vindt de kerk

Als ik dit schrijf, is het staakt-het-vuren in Gaza ingegaan.
Gazanen keren terug naar hun woonplek. Je durft het
bijna niet te geloven. En dat er nu duurzame vrede komt,
wie denkt dat echt?

Veel kerkleden in Nederland vragen zich af waarom de
landelijke kerk - de PKN - geen standpunt over het conflict
naar buiten brengt. Ook in onze ring. Donderdag 9
oktober vertelde ds. Jan Finnema van Oosthem over de
tijd dat hij in Israél woonde en werkte. Een
indrukwekkend verhaal, waaruit duidelijk werd hoe
complex de situatie is en hoe ongelooflijk groot de
trauma’s van iedereen zijn. De kerk in Nederland, voor zo
ver ze al iets kan doen, kan hier alleen maar op reageren
met een beroep op menselijkheid, stelde ds. Finnema.
NB. Dat de kerk zich verbonden voelt met het volk van
Israél, betekent niet dat de kerk zich verbonden voelt met
de staat Israél.

Op www.pkn-gaastmeer.n| staat een

lezenswaardige brief die de nieuwe
scriba (secretaris) van de PKN aan alle
kerken in Nederland heeft gestuurd.

Werksfeer bij dienstenorganisatie PKN

Niet dat we er vanuit Gaastmeer iets aan kunnen
veranderen, maar we willen nu ook weer niet doen
of we het niet weten. In september van dit jaar
kwamen er berichten naar buiten over een onveilige
werksfeer bij de dienstenorganisatie van de PKN.
Inmiddels is het bestuur van de dienstenorganisatie
opgestapt en worden de bestuurstaken
overgenomen door het dagelijks bestuur van de PKN.
Er loopt een onderzoek. Als het klopt wat naar
buiten is gekomen, dan is dat natuurlijk heel
beschamend....

Stille herfst

‘In de veelheid van geluiden, in het stormen van
de tijd, zoeken wij het zachte suizen van het
woord dat ons verblijdt.” Zo begint lied 283 uit
het Liedboek. Verderop in het lied lezen we:
‘bidden wij om nieuwe dromen’. Ds. Do Kisjes
vroeg ons ter afsluiting van de avond over Israél
op 9 om dit lied te zingen

Soms kunnen we inderdaad maar beter even stil
en bescheiden zijn en bidden om nieuwe
dromen. En voorzichtig zijn met oordelen.

Ludwine stuurde vanuit Ermelo deze herfstfoto
toe en die past er ook weer precies bij.




Kerkhof netjes

Dingen waar je blij van wordt, dat is onmisbare brandstof om door te kunnen gaan in je leven. Deze
week was er weer zoiets. Een van de maaiploegen heeft er weer voor gezorgd dat het kerkhof er
keurig bij ligt. Ik maakte er even een paar foto’s van. Wist u dat we van bezoekers vaak het
compliment krijgen dat het kerkhof er altijd zo netjes uitziet? Bedankt maaiers! Ik begreep dat ook de
jeugd was vertegenwoordigd, geweldig.

Moeite doen

Deze week het vervolg op de tekst die ik las over ‘moeite doen’. Ernaast een foto van Attie Bak uit
mijn archief. Volgende week het laatste deel van de tekst.

Moeite doen... we zijn het niet meer gewend.
Alles moet zo gemakkelijk mogelijk en o wee als
het tegenzit. Maar als je een fit lijf wilt, kost dat
moeite. Als je een gezonde relatie wilt, kost dat
moeite.

Sommige mensen denken dat bij veerkrachtige
mensen alles vanzelf gaat. Dat hun leven in
balans is. Dat ze gemakkelijk dealen met
ongemak en onzekerheid. Het tegendeel is
waar. Veerkrachtige mensen doen wel iets dat
bijzonder is. Ze doen moeite. Moeite voor de
dingen die de moeite waard zijn.

Tot slot

Met deze prachtige foto van een wat mistige ochtend met een opvliegende eend (foto gemaakt door
Attie Bak) zeg ik: graag tot volgende week. Anneke van Mourik




