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Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 17 oktober 2025 

We beginnen met aanstaande zondag. Dan hebben 
we weer ‘gewoon’ dienst in onze eigen kerk.             
We beginnen om 9.30 uur en Ludwine Andel is onze 
voorganger. Bijzonderheid: we vieren dan het 
Avondmaal. Hè, alweer? Vorige week in Wolsum 
toch ook al? Ja, dat klopt. Beide vieringen waren al 
gepland en voorbereid toen we dit opmerkten en we 
hebben het zo gelaten. Want wees eerlijk, van twee 
keer Avondmaal vieren is nog nooit iemand slechter 
geworden. Integendeel, zo’n prachƟg ritueel zou je 
best nog vaker willen vieren. Iedereen is dan ook  
van harte welkom.  

 

 

 

Terugblik dienst in Wolsum 

 

 

Deze foto’s zijn van mijn hand. Gemaakt toen we vorige week samen met onze buren uit Oudega in 
Wolsum naar de kerk gingen. Voor een aantal mensen, waaronder ik, was het een eerste 
kennismaking met deze kerk. Op het bord bij de kerk las ik dat het kerkgebouw, de St. PancraƟuskerk, 
stamt uit 1869. Vóór die Ɵjd stond er een andere kerk. PancraƟus was een christelijke jongeman die 
op veerƟenjarige leeŌijd weigerde om de Romeinse goden te vereren en daarom ter dood is 
gebracht. PancraƟus is de patroon van de trouw aan de eed, maar je kunt zijn hulp ook inroepen bij 
hoofdpijn en kramp, lees ik op internet. Dat zou te maken hebben met een verkeerde interpretaƟe 
van zijn naam.  

De naam Wolsum 

 
 

Op het bord bij de kerk staat ook dat de naam 
‘Wolsum’ een verkorƟng is van ‘Wolbertsheem’ 
en dat dat ‘het dorp van Willibrord’ betekent. 
Daarmee wordt gedoeld op de beroemde en van 
oorsprong Engelse missionaris Willibrord. In de 
achtste en negende eeuw bezocht hij onder meer 
Friesland. Volgens de overlevering heeŌ 
Willibrord ook in Wolsum het evangelie gebracht.  
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Sjongmiddei 26 oktober Burgum 

 
 

YŅe…. Voor Gaastmeerders is dat het hondje met het zwarte 
krulhaar. Iedereen smelt voor hem. Maar YŅe betekent ook 
Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst. En deze YŅe 
nodigt iedereen uit om op 26 oktober vanaf 15.30 uur In de 
Krústsjerke van Burgum mee te zingen met de Sjongmiddei. We 
zingen liederen uit het Fryske Lieteboek. M.m.v. het interkerkelijk 
mannenkoor Burgum en de pianisten/organisten Geart van der 
Heide en Bob Pruiksma. Toegang graƟs, collecte bij de uitgang. 
Adres: Nieuwstad 5, 9251 LM Burgum. 

 

Herfst 

Dat je niet alƟjd op pad hoeŌ te gaan om mooie paddenstoelen te zien, bewijst de linker foto. Klaas 
van der Goot maakte de foto gewoon in zijn eigen tuin. De rechter foto is gemaakt door Aƫe Bak, één 
uit een hele serie, u houdt er nog een paar tegoed. 

  
 

Warme kleding en dekens gevraagd 

Tine Walinga uit Heeg vraagt of we in de 
nieuwsbrief opnieuw een oproep willen 
plaatsen voor het doneren van warme kleding 
en dekens voor mensen in Oekraïne, Moldavië 
en Armenië. De SƟchƟng NNA zoekt vooral 
warme babykleding, pyjama’s, thermische 
kleding, truien en sokken. Verder wollen dekens 
of gebreide lapjes. Ook bolletjes wol en garen 
zijn welkom. Breng ze naar de Nijedyk 33 in 
Heeg of bel Tine op 0515-442840.  
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Moeite doen 

De laatste tekst in de reeks ‘moeite doen’. Ernaast nog een prachƟge foto van Aƫe Bak, die ik er goed 
bij vond passen.  

 

Moeite doen 
 
Moeite doen, zodat het gemakkelijker wordt.  
 
Kijk vanavond eens wat langer in de spiegel en 
maak een afspraak met jezelf. Dat je moeite 
gaat doen voor dingen die de moeite waard zijn. 
Waarom? Omdat jij de moeite waard bent!  

 

Spreek van de week 

In het Friesch Dagblad staat elke dag een Gedachte. Ik vind ze lang niet alƟjd geslaagd, maar het is 
natuurlijk ook een hele klus om elk jaar driehonderd gedachten te hebben. Onderstaande uitspraak 
van de Duitse dichter Bertolt Brecht vind ik dan wél weer heel raak.  

 

Tweede gespreksgroep op 3 november 

Afgelopen week boog de gespreksgroep zich voor het eerst over het boekje ‘Goedheid voor het 
oprapen’. Er ontstond een heel mooi gesprek. De volgende keer is 3 november, en het verzoek is om 
voor die Ɵjd de eerste drie hoofdstukken van het boek te lezen. Ik zeg dat even speciaal tegen degene 
die vergeten was te komen (nee, ik noem geen namen).  

Tot slot 

Ik wens u namens de kerkenraad een goede 
week toe en sluit af met een foto die mijn zus 
opstuurde. Haar kat Julia poseert tussen drie 
houten vriendjes op de vensterbank. Alle vier 
gaven ze toestemming om deze foto in de 
nieuwsbrief te plaatsen. 
 
Tot volgende week! Anneke van Mourik 

 
 

 

 


