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Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 5 december 2025 

Hoewel deze nieuwsbrief op 5 december verschijnt, heb ik er toch maar van afgezien om hem op rijm 
te schrijven. Dan ben ik op 5 december 2026 nog bezig. Er is namelijk weer veel te vertellen, en als je 
dat ook nog op rijm moet doen…. Bovendien: wat rijmt er nu op voedselbank of op adventskalender? 

Decemberactie voor de voedselbank, doe mee! 

 

Even eerlijk opbiechten: dit idee is niet van ons maar van 
Oudega. Maar wij vonden het zo’n mooi en praktisch idee dat 
wij dit nu ook in Gaastmeer willen organiseren: de omgekeerde 
adventskalender.  
 
Normaal gesproken krijg je elke dag iets als je een 
adventskalender hebt, maar nu geef je iets. Het werkt zo.  
Zet elke dag thuis een product voor de voedselbank apart. Denk 
aan lang houdbare voedingsmiddelen en verzorgingsproducten. 
Dus rijst, pasta, groenten in blik, flesjes koffiemelk, shampoo 
enzovoorts.  
Doe op zaterdag 20 december alles in een tas of doos en zet die 
in de hal van de kerk. 
 

De diaconie zorgt ervoor dat het bij de voedselbank komt. En natuurlijk is uw bijdrage ook welkom 
als u er niet elke dag aan toekomt om iets apart te zetten. Rudi en Lars zijn op de hoogte en helpen 
graag met het uitkiezen van een geschikt product, als u daar vragen over heeft. 

Adventskalender op de website 

 

Op www.pkn-gaastmeer.nl kunt u elke dag de adventskalender van de PKN vinden. Geen 
omgekeerde kalender, dus u krijgt iets. En niet zomaar iets: elke dag is er niet alleen een tekst uit de 
Bijbel, maar ook een mooie gedachte ter overweging, een vraag die u zichzelf kunt stellen, of een link 
naar een toepasselijk filmpje. Echt een hele mooie manier om ondanks alle drukte toch regelmatig 
een moment van bezinning in te bouwen. 

Tussendoor 

Even plek voor een panoramafoto van Attie Bak. Heel mooi. 
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Zondag 7 december tweede Adventszondag 

Op de foto links ziet u nog de schikking van Eerste Advent, die had u nog van mij tegoed. Donkere 
bloemen en bessen, maar al wel een olijftakje, teken van nieuw begin. Een wit vredesduifje zit aan de 
voet van de kaarsen. Rechts de schikking van de Tweede Advent. Er branden nu twee kaarsen. We 
gaan van donker naar licht en dat kun je zien: de bloemen zijn al wat lichter van kleur. Er zijn nu ook 
twee duiven. Zij zijn boodschappers van God en kondigen aan wat er gaat gebeuren. Daar tussenin 
een foto die Attie Bak mij stuurde. Onderweg naar de kerk zag ze een duif, die de hele weg met haar 
meevloog. Over een teken gesproken! 

   
 

De tekst bij de schikking:  

Twee duiven, 
Boodschappers van de Geest. 

In het donker vindt het licht een weg 
Een straal raakt de bloem 

Een belofte gloeit op 
Hoop ontwaakt. 

 

Gespreksgroep maandag 8 december 

 

 

Maandagavond 8 december komen we alweer voor de derde keer bij 
elkaar: de gespreksgroep over ‘Goedheid voor het oprapen’. Om 
19.45 uur in het lokaal, welkom weer.  
 
Denkt u aan het huiswerk? We zijn de vorige keer gekomen tot 
halverwege hoofdstuk 5, pagina 63. Als iedereen nu in elk geval van 
daaraf het boekje uitleest en markeert wat hem/haar opvalt, kunnen 
we 8 december een heel mooi gesprek hebben. Had u hoofdstuk 4 en 
5 nog niet gelezen, pak dat er dan even bij. De tekst leest heel snel, 
dus daar hoeft het niet op te haken. En er staat zóveel in dat het 
waard is om te lezen!  
 
In het nieuwe jaar komen we, als daar belangstelling voor is, nog één 
of twee keer bij elkaar. Over welk onderwerp het dan gaat, moeten 
we nog bedenken. Misschien hebt u een wens? 
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Beroemde dorpsgenoot 

 

Herre Klaas Ykema prijkt samen met een aantal 
van zijn koeien op de foto in dit artikel in het 
blad Ekoland. Hij vertelt in het artikel van alles 
over de manier waarop hij boer wil zijn. 
Natuurinclusief en met aandacht voor de 
weidevogels. Op zo’n dorpsgenoot mogen we 
trots zijn toch? 
Klaas van der Goot stuurde het artikel door, 
waarvoor dank. 

 

Sfeer 

Als u ’s avonds langs de kerk loopt, ziet u de ster 
branden in het raam. Tryntsje Hoogterp stuurde 
de foto op, gemaakt in de late schemering. Een 
mooi gezicht en tegelijk een boodschap: ook als 
kerk willen we helpen om de wereld wat 
vriendelijker en lichter te maken. 

 
 

Terugblik themaochtend Kwyk en kerk 3 december 

Deze keer een wat kleiner groepje, maar een 
niet minder interessant gesprek. Het thema van 
de ochtend was Vreedzaamheid. Margriet 
Burgers las een verhaal voor van Toon Tellegen: 
de dieren zien de Vrede lopen, in een blauwe 
jas! Barbera Kersbergen had weer gezorgd voor 
een gevarieerde gesprekswijzer met allerlei 
teksten, vragen en plaatjes. We eindigden met 
het aansteken van kaarsjes om onze wens tot 
vrede uitdrukking te geven. Opnieuw een mooie 
ochtend.  
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Twee concerten die u niet mag missen 

 

Er zijn natuurlijk heel veel concerten deze 
maand, maar deze twee noem ik apart. Even in 
chronologische volgorde: op zaterdag 20 
december geeft het mannenkoor Edoza 
(inclusief Gaastmeerder bas) zijn jaarlijkse 
Kerstconcert in de Gasthuiskerk in Bolsward. De 
Begin om 20.00 uur, entree € 10,-. 
Medewerking van solisten en van Excelsior 
Nijland. 

 

 

Een dag later, op zondag 21 december, speelt 
Concordia voor u in onze eigen kerk. Solist dit 
jaar is zangeres Anke de Vries. We beginnen om 
20.00 uur, geen entree, maar een gift na afloop 
is welkom.  
Volgens mij kunnen we een heel aantrekkelijke 
mix van meer traditionele kerstmuziek en 
verrassende nieuwe arrangementen laten 
horen. De samenzang ontbreekt ook dit jaar 
niet. Zéér welkom allemaal. 

 
   

Klok en klepel 

Een mevrouw uit Geldermalsen aan de telefoon. Ze was de zolder aan het opruimen en kwam een 
brief uit 1948 tegen, die gaat over de luidklok van de kerk in Gaastmeer. De brief is van Bouwbedrijf 
Jorritsma, en gericht aan Monumentenzorg (de vader van de mevrouw uit Geldermalsen had daar 
gewerkt). Zo te lezen was er sprake van een fors conflict. De luidklok – weggehaald in de oorlog? – 
zou namelijk in Gaastmeer zijn teruggebracht zonder klepel. Dat was tenminste de stelling van de 
kerkrentmeesters. Jorritsma ontkent dat en vindt dan ook dat Monumentenzorg geen nieuwe klepel 
hoeft te betalen. Ondertussen geeft hij de kerkrentmeesters nog een paar andere vegen uit de pan. 
Lees maar! Ik ben heel benieuwd of iemand hier misschien nog meer over weet te vertellen, ik houd 
me aanbevolen!  
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Niet logisch en toch… 

 
 
 

 

In het Friesch Dagblad staat elke dag een strip van Casper en Hobbes. 
Casper is een jongetje met een rijke fantasie en een mix van kinderlijke 
onbevangenheid en veel te volwassen uitspraken. Hobbes is zijn 
tijgervriendje. Pas op: noem Hobbes geen speelgoedtijger, want dan wordt 
Casper heel boos.  
 
Tijdens een wandeling zegt Casper tegen Hobbes: ‘Valt het jou ook op dat 
het elke dag kouder wordt en minder lang licht is?’. En dan komt Casper 
tot de conclusie dat dat maar één ding kan betekenen: de zon gaat uit.   
Het einde van de wereld. Vreselijk.  
 
In de strip van de dag daarna zegt Casper dat zijn papa een heel onlogische 
verklaring heeft voor die koude en donkere dagen: het wordt winter, en 
daarna wordt het lente en worden de dagen weer langer. Nou, zó’n 
onlogisch verhaal gelooft Casper natuurlijk niet. Hij vindt zijn eigen 
verklaring veel geloofwaardiger: de zon gaat uit. 
 
Zo is het ook met Kerst. Het is natuurlijk volkomen onlogisch dat er een 
God zou zijn die Zijn Zoon als kindje geboren laat worden om ons te laten 
zien dat er hoop en perspectief is voor de wereld. Wie verzint zoiets? En 
dan de boodschap van hoop en perspectief…. we weten toch dat wij 
mensen de wereld juist aan het vernietigen zijn? Ja, dat klopt. Maar dan 
redeneren we vanuit de logica binnen ons denkraam. God heeft een heel 
ander denkraam. En daarom mogen we geloven dat Kerst wel degelijk 
wáár is.  
En Casper? Die gelooft uiteindelijk toch ook maar zijn papa. Gelukkig maar.  

 

Tot slot 

Ik wens u een mooie week toe namens de kerkenraad. Anneke van Mourik. 

 

 


