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Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 2 januari 2026 

 
 

 

De kerkenraad wenst 
iedereen lok en seine yn it 
nije jier. Een jaar waarin 
vrede en harmonie dichterbij 
komen, dat is onze vurige 
hoop. Wij gaan in elk geval op 
onze eigen kleine schaal weer 
aan de slag. Samen met u 
natuurlijk. Op een van de 
plaatselijk verspreide 
kerstkaarten van dit jaar 
staat: ‘2026: verbind de 
lichtpuntjes’. En dat zijn we 
van plan. 

 
 

 

   
Over nieuwjaarswensen gesproken: toevallig kwam ik vandaag terecht op de website van Boermans 
en De Vries Uitvaartzorg in Heeg. Daar staat een nieuwjaarstekst die ik heel mooi vind. Klik maar 
eens op de link: Lok en seine | Boermans en De Vries Uitvaartzorg 

4 januari start samen met Oudega  

Voor de eerste kerkdienst van het jaar gaan we 
weer naar onze buren in Oudega. We beginnen 
om 10.00 en na afloop kunnen we elkaar bij een 
kop koffie lok en seine wensen.  

 

Mielrinners 5 januari alweer bij elkaar 

Maandagavond 5 januari om 18.00 uur komen de mielrinners alweer bij elkaar in het lokaal, ze 
kunnen niet langer wachten. 

Opgeven voor erwtensoepmaaltijd Kwyk uiterlijk 10 januari 

 

Samen eten kun je niet alleen bij de 
Mielrinners, maar ook bij Kwyk. Zo organiseert 
Kwyk op 15 januari een erwtensoepmaaltijd in 
het dorpshuis. De kosten zijn € 5,- per persoon, 
exclusief drankjes.  
Geef u uiterlijk 10 januari op via 
email: kwyk@dorpshuisgaastmeer.nl of bellen: 
06-29297249. 
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Voortzetting gespreksgroep 12 januari 

Maandagavond 12 januari om 19.45 uur buigt de gespreksgroep zich voor 
het laatst over het boekje Goedheid voor het oprapen. Eens zien wat we 
zoal opgeraapt hebben. Leest u voor die tijd nog even de laatste 
hoofdstukken van het boekje door? Vanaf hoofdstuk 7. 
 
Ook op 2 februari en 9 maart komt de gespreksgroep bij elkaar. Voor die 
data komt er nog een bespreekonderwerp. Ik hoorde al een suggestie!   

 

Idzegea 

 

Gon en Gerard Loeber stuurden afgelopen week 
deze bijzondere foto toe. Gerard schrijft erbij 
dat ze de foto hebben gemaakt tijdens een 
wandeling in Idzegea bij de klokkenstoel. Het 
was bijna windstil, er lag wat ijs op het water en 
er was verder geen mens te bekennen. Dan krijg 
je dus zulke juweeltjes. Je moet er wel oog voor 
hebben natuurlijk. 
 
 

 

Terugblik oudjaarsviering 

Altijd lastig om terug te blikken op een viering 
die je zelf hebt verzorgd, ik heb inmiddels van 
alles ontdekt dat ik nu anders zou doen.       
Maar wat was het waardevol dat na de 
overweging spontaan een gesprek ontstond! 
Dat gesprek bracht weer veel nieuwe stof tot 
nadenken, geweldig. 
Op de foto staat alles klaar in het lokaal, en 
gelukkig raakten bijna alle stoelen bezet. De 
kerstversiering gaf het lokaal extra sfeer, ook 
daarvoor dank! 

 

 

 

Door goede machten trouw en stil omgeven 

 

 

In de oudjaarsviering hoorden we dit gedicht 
van Bonhoeffer in het Duits, op muziek van 
Siegfried Fietz. Cees lichtte nog even toe dat 
Bonhoeffer het gedicht schreef in december 
1944,toen hij in de cel zat. Niet veel later is hij 
omgebracht door de nazi’s. 
Op verzoek voeg ik de tekst met een 
Nederlandse vertaling bij deze nieuwsbrief. Het 
lied staat ook in het liedboek, maar de melodie 
die wij beluisterden, vind ik veel mooier.  
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Iemand gaf mij de tip dat het lied op die melodie ook met een Nederlandse tekst op Youtube staat. Ik 
vond twee mooie versies, luister maar eens. Door goede machten trouw en stil omgeven of 
Hartenliedjes - Door goede machten trouw en stil omgeven 

Nog even terug naar kerst 

  
 

Ik zag het niet eerder, maar op onze website www.pkn-gaastmeer.nl staat het filmpje met alle foto’s 
die Ludwine tijdens de kerstmarkt maakte. U weet wel, de foto’s met de kaarten met 
kerstgedachten. Zeer de moeite waard om te bekijken. Verder vond ik nog een foto van de 
kopergroep aan het inblazen voor de dienst. Moet beslist ook een plek hebben natuurlijk.               
Kan ik gelijk nog even een link opnemen naar een uitvoering van Stille Nacht: The King's Singers - 
Stille Nacht [Silent Night] (arr. Rutter). Veel te laat natuurlijk, maar zo mooi. 

Tot slot 

Ik eindig met de eerste strofe van het gedicht 
van Dietrich Bonhoeffer. 
 
Door goede machten trouw en stil omgeven, 
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar, 
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven, 
en met u ingaan in het nieuwe jaar. 
 
 
Rechts een foto die Attie Bak mij vandaag 
toestuurde en die precies bij deze tekst past: 
wonderlijk en klaar. En stil.  
Wat ben ik blij trouwens dat Attie ook in 2026 
de nieuwsbrief niet vergeet als ze foto’s maakt! 
 
 

 
 

 

 

Graag tot volgende week! Namens de kerkenraad, Anneke van Mourik 

 

 


