Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 9 januari 2026

Nee, ik begin niet over de sneeuw, want u wilt het ook wel eens ergens anders over hebben. Ik wil
alleen maar zeggen: nu we in deze dagen veel thuis zijn, hebben we mooi de tijd om deze
nieuwsbrief eens rustig te lezen met het nieuws, de teksten en gedichten die we weer hebben
verzameld. En niet te vergeten de foto’s. Sneeuwfoto’s, dat dan weer wel.

Maar eerst iets over de komende dagen.

Zondag 11 januari Avondmaal

Aanstaande zondag hopen we het Avondmaal
te vieren. Fijn om dat weer te kunnen doen.
Om 9.30 in onze kerk. Ludwine is voorganger in
de dienst en de collecte is voor noodhulp in
Oekraine, dus zéér aanbevolen.

Na de dienst van vorige week in Oudega is dit
de eerste dienst in het nieuwe jaar in onze kerk
hier.

Een goede zet van onze
bloemendames: als lichtpunt in
de duisternis een extra fleurig
boeket bloemen in de kerk en
in het lokaal.

Dank dames, heerlijk om naar
te kijken!

Gespreksgroep 12 januari gaat in principe door

De bijeenkomst van de gespreksgroep maandagavond 19.45 uur gaat in principe gewoon door. Als
het anders wordt, hoort u van ons.

Mielrinners uitgesteld tot 19 januari

De mielrinners moeten nog even geduld hebben. Het was de bedoeling dat ze op 5 januari bij elkaar
zouden komen, maar dat ging niet. Als nieuwe datum is nu maandag 19 januari gekozen, om 18.00
uur in het lokaal. Hé, denkt u nu, waarom niet op 12 januari net als de gespreksgroep? Het antwoord:
omdat de voorbereiding tijdig moet starten en het is niet zeker of dat lukt.



Opgeven voor Kwykmaaltijd kan nog net

Hebt u zich nog niet opgegeven voor de erwtensoepmaaltijd op 15 januari? Doe dat dan uiterlijk 10
januari, zaterdag dus, via email: kwyk@dorpshuisgaastmeer.nl of 06-29297249.

6-7

6-7, uitgesproken als six seven, is door het
Jeugdjournaal uitgeroepen tot woord van het
jaar 2025. Het wordt gebruikt door ‘de jeugd’.
Een speurtocht op internet leert dat de
uitdrukking vele betekenissen heeft. Het schijnt
vooral een kreet te zijn waarmee de jeugd wil
zeggen: wij snappen het, zij niet.

Ds. Edna Zwerver plaatste in de gezamenlijke
kerkdienst op 4 januari de uitdrukking 6-7 in
een heel ander licht. Kijk maar eens in Lucas 2
vers 6 en 7, zei ze. Wat lezen we daar? De
geboorte van Jezus. Zo is Gods Geest overal
aanwezig, ook al ben je je er niet van bewust.

Jezus wordt geboren
Toen Jozef en Maria in Betlehem waren, werd het kind geboren. 7 Het was
Maria’s eerste kind, een jongen. Maria wikkelde hem in een doek, en legde hem

in een voerbak voor de dieren. Want er was voor hen nergens plaats om te

slapen.

Spreek van de week

Laat u deze spreek van de week maar eens goed tot u doordringen. Zo kun je er dus ook tegenaan
kijken!

We krijgen steun van de mensen
die het met ons eens zijn
en groeien door de mensen

die het met ons oneens zijn.




Wens

Ik weet niet meer waar ik deze wens/dit gebed, vond, maar het zijn hele aansprekende woorden,
vind ik. Ik heb er een aantal winterfoto’s met vogels naast gezet. De bovenste foto is gemaakt door
Attie Bak bij Feike en Tryntsje in de tuin. Op de middelste foto, gemaakt door mijn zus, ziet u een
grote bonte specht. De onderste foto is weer van Attie Bak, die wel een half uur heeft staan wachten
tot ze het roodborstje goed voor de lens kreeg.

Dat Jezus' liefde voor jou

je licht zal geven

in donkere momenten

Je vrede zal brengen

in alles wat onrustig maakt

Je kracht zal schenken

als je even geen moed meer vindt
Je met hoop zal vullen

als je twijfelt over de toekomst.

Dat je mensen op je pad zult vinden

die je weg verlichten

met luisterende harten

die je rust geven als het leven onrust brengt
en helpende handen

wanneer je zelf even niet verder kunt
liefdevolle woorden

als de toekomst donker lijkt.

Dat je zelf degene kunt zijn

met licht in je hart voor de ander

die rust brengt

waar onrust verwarring zaait

dat jouw handen helpend

de druk voor de ander verlichten

en jouw liefdevolle woorden troosten
in de pijn die er kan zijn.

Kerk in de sneeuw



De sneeuw in combinatie met de zon - lang
geleden voor mijn gevoel — inspireerde Jan
Tempelaar tot het maken van deze fraaie foto.
Onze kerk met daarvoor het hok van het
kerkhof, gezien vanuit de Pielhtskes.

Jan van Muiswinkel stuurde de foto op voor de
nieuwsbrief. Dank allebei. Een kerkje om
verliefd op te worden toch?
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Romantische vuilcontainers

Deze containers stonden afgelopen maandag —
vergeefs overigens — te wachten op de
vuilniswagen. Ik liep erlangs en dacht: met die
sneeuw krijgen zelfs vuilnisbakken een
romantisch tintje. Op de foto gezet dus maar.

Veel sneeuwfoto’s

Attie maakte nog veel meer sneeuwfoto’s de een nog mooier dan de ander. Ik heb er een voorraadje
van aangelegd, en twee ervan laat ik tot slot van deze nieuwsbrief zien: de steiger bij de Pielhuskes
als nieuwjaarsgroet, en de bleke zon gezien vanaf de Kaepwei.

Graag tot volgende week!

Anneke van Mourik







