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Help de Friese rijders voor Oekraine

Deze week kregen we allemaal een folder in de bus van
de Friese rijders voor Oekraine. Op het inlegvel staat
informatie over de actie die Feike Hoogterp hier in
Gaastmeer in gang heeft gezet.

De inwoners van Oekraine maken nu de vierde
oorlogswinter door. Er is behoefte aan van alles. Aan
geld, maar ook aan spullen die op dit moment niet te
krijgen zijn in Oekraine. Op de website van de organisatie
kunt u zien waaraan het meest behoefte is: Goederen -
Friese Rijders. Op dit moment: voedingsmiddelen,
medische producten, generatoren en spullen om
enigszins warm te blijven, denk aan dekens en warme
kleding. U kunt geld doneren, maar ook spullen brengen
bij Feike en Tryntsje, Wieldyk 16. Vrijdags tussen 10 en 18
uur of neem even contact op met Feike.
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Er is ook grote behoefte aan (resten
van) kaarsen. Die worden in Oekraine
omgesmolten tot nieuwe kaarsen die
door gebruikt worden voor verlichting
en verwarming, als de stroom weer
eens uitgevallen is. Ook militairen
gebruiken de kaarsen, tot in de
loopgraven toe, heb ik begrepen.

In de hal van de kerk staat een doos
waar u kaarsen en resten daarvan in
kunt doen. Help mee!!

De actie loopt nog wel een tijdje door, dus u hebt alle gelegenheid om spullen op te zoeken of

misschien zelfs speciaal voor deze actie aan te schaffen.
Reset van de kerkenraad 25 januari

Ik moet zeggen: in onze kerkenraad, onder
leiding van Brechtje Dantuma, praten we nooit
zo door elkaar heen, maar we zijn wel even
betrokken en enthousiast als de kerkenraad op
dit plaatje.

Op 25 januari in de kerkdienst krijgt de
kerkenraad formeel een opfrisbeurt. Op de
volgende pagina meer hierover, maar nu alvast:
van harte uitgenodigd om deze dienst bij te
wonen. Laat de kerkenraad merken dat ze er
niet alleen voor staan in hun werk! We
beginnen om 9.30 uur en na afloop is er koffie
in het lokaal.




De opfrisbeurt is bedoeld omdat we hardop willen uitspreken met welke kerkenraad we de komende
periode willen ingaan. Geen zorgen, het zijn dezelfde mensen als nu hoor. In formele termen kun je
het (her)bevestigen van ambtsdragers noemen, dat moet nu eenmaal af en toe. Maar waar het om
gaat, is dat de kerkenraad bereid is om de komende periode zich in te blijven zetten voor onze
gemeente. Daar zijn we heel blij mee.

IJs en weder dienende: mielrinners en gespreksgroep

U als geoefende nieuwsbrieflezer had natuurlijk
al door dat deze foto door Attie Bak is gemaakt.
Prachtig met dat licht zo op de boerderij. Zo zag
het er bij ons uit, en dat maakte dat de
geplande bijeenkomsten van de mielrinners en
de gespreksgroep niet door konden gaan.

Let op: de mielrinners komen nu op maandag
19 januari bij elkaar, om 18.00 uur in het lokaal.
Voor de gespreksgroep is de nieuwe datum
maandag 2 februari.

Spreek van de week

Hoe vindt u deze?

Jorwert

Het kost wat moeite, maar af en toe moet ik
toch toegeven dat wij niet het enige dorp zijn
waar je mooie foto’s kunt maken.

Afgelopen woensdag had ik een vergadering in
de kerk van Jorwert, en toen ik de kerk
uitstapte zag ik dit beeld...

En als je er dan bij bedenkt dat de lucht heel
helder en zuiver was en dat het helemaal stil
was, dan begrijp je wel dat het een prachtige
ervaring was.




Zachtheid

Dit gedicht stond op de website van de landelijke kerk, de PKN. De foto ernaast is van Froukje
Hofstede. Hoe kun je ‘zachtheid’ beter illustreren dan met dit beeld van een tuin bedekt onder een
dikke laag zachte sneeuw die alle scherpe hoeken rond maakt en alle donkere takken prachtig wit?

Zachtheid wens ik je.

Een zachte blik op jezelf,

zachte grond voor als je valt,
zachte moed om kwetsbaar te zijn,
zachte troost bij verdriet.

zachte ogen naar de ander.

Zachte kracht wens ik je

om door te zetten en op te staan,
om de kracht in jezelf te verrijken
met de kracht van de ander,

om te blijven zoeken naar vrede
in onszelf en in de wereld.

Veerkracht en vrede
wens ik jou

en iedereen.

Irene van der Meulen

Tot slot nog twee mooie sneeuwfoto’s van Attie Bak. Er staan overigens ook een hele mooie op
www.pkn-gaastmeer.nl. Ik wens u namens de kerkenraad een goede week toe!

Anneke van Mourik




