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Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 13 februari 2026 

Alwéér van alles te vertellen. Soms denk ik: hoe kleiner het dorp, hoe langer de nieuwsbrief….  

Zondag burenbezoek en koffie 

 

Aanstaande zondag krijgen we bezoek van onze 
buren uit Oudega. Ze komen bij ons de 
kerkdienst meebeleven (voorganger: ds. M. van 
Leeuwen uit Sneek) en daarna koffiedrinken. 
Dat laatste ziet er van bovenaf uit als op de foto 
links. 

 

Paasgroeten terug 

In onze brievenbus vond ik al veel kaarten met mooie Paasgroeten voor gevangenen. Als u de 
kaarten nog thuis hebt, neemt u ze dan zondag mee naar de kerk of doet u ze even in de bus op De 
Pôle 5? Uiterlijk 22 februari alstublieft.  

Tijdelijk huis gezocht tussen 15 april en 15 september 

De Koerdische familie Ibrahim (vader), Seda 
(moeder) en Gazel (dochter), mag in Nederland 
blijven. Het gezin verblijft nu in het 
appartement op camping Flapper. Ibrahim 
heeft werk en Gazel gaat hier naar school.  
Helaas was het appartement tussen 15 april en 
15 september al verhuurd. Het gezin moet voor 
die 5 maanden ergens anders onderdak vinden. 
Vanaf 15 september kunnen ze weer in het 
appartement, in afwachting natuurlijk van een 
definitieve woning.  

 

 

 

Wie heeft of weet voor hen een tijdelijk verblijf met minimaal twee slaapkamertjes? Hier in de 
buurt, zodat Gazel naar haar eigen school kan blijven gaan. Een redelijke huur is geen bezwaar.     
Seda spreekt goed Engels en Gazel steeds beter Nederlands. Wie helpt? Bel Barbara Borger, 06 18 98 
82 17. 

Vanaf volgende week weer 40-dagentijd 

 

Volgende week woensdag begint de 4-dagentijd. Een tijd die wordt 
gebruikt voor bezinning, weer in harmonie komen met God en je 
omgeving. Om het begin van die tijd te markeren, kunt u op die 
woensdag 18 februari, Aswoensdag, in Oudega of IJlst een 
kerkdienst meemaken. In beide gevallen om 19.30 uur. Als u wilt, 
kunt u in die diensten een askruisje ontvangen, bij wijze van 
zichtbaar teken dat er een tijd van bezinning aanbreekt.  
In onze kerk zal er weer elke week een symbolische bloemschikking 
te zien zijn. Tjerie en Tryntsje tekenen er weer voor. Een mooie 
manier om elke week weer stil te staan bij deze bijzondere periode. 
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De 40-dagentijd is ook de tijd van extra omzien naar de ander. Zo gaan we sparen voor de Friese 
rijders, maar daarover volgende week meer. 

Friese rijders: wel en niet bruikbaar 

Naar aanleiding van vragen nog even extra aandacht voor de inzameling. De Friese rijders kunnen 
niet alles inzamelen. Soms is er van een product tijdelijk voldoende. Daarom even dit overzicht. 

 

De lange lijst met producten die ze nu juist 
wél inzamelen, vindt u op Goederen - Friese 
Rijders. Bovenaan de lijst staat houdbaar 
voedsel. En vervolgens medische producten 
en hygiënische producten.  
 
Breng uw spullen naar Wieldyk 18!  

 

Hulp bij sorteren in Haulerwijk 

De actie voor de Friese rijders beperkt zich niet 
tot het inzamelen van goederen en het 
overmaken van giften. Zo heeft deze week een 
groep Gaastmeerders in het magazijn van de 
Friese rijders een dag geholpen met het 
sorteren van spullen: Feike, Dieuwke, Klaas T., 
Wytske, Pie, Klaas v.d. G. en Gerlof. U ziet, er 
valt van alles te doen. Meer foto’s vindt u op 
www.pkn-gaastmeer.nl.  

 
 

Noteer alvast: zaterdag 28 februari snoeien 

 

De poster spreekt voor zich: zaterdag 28 
februari is het weer snoeiochtend bij de kerk. 
Kom weer allemaal en neem gereedschap mee 
als u dat hebt.  
 
Er is die jaar helaas geen snert, maar wel koffie 
met iets erbij. En veel gezelligheid natuurlijk. 
 
We gaan er een mooie ochtend van maken met 
zijn allen, met als resultaat weer keurig 
verzorgde leilinden.  

 

En als u toch uw agenda bij de hand hebt, noteer dan ook alvast even de thema-ochtend van Kwyk en 
kerk op woensdag 25 februari vanaf 9.30 uur in het dorpshuis. Volgende week meer informatie.  
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Een avond bloemschikken in Oudega: uiterlijk 23 februari opgeven 

Doen! 

 

Gelukt 

Voor wie zich afvraagt of het Ludwine 
en Wim nog gelukt is om op hun 
vakantiestemming te arriveren: ja, dat is 
gelukt. En hoe. Wie heeft er nu vanuit 
zijn vakantiehuis zó’n fenomenaal 
uitzicht? En ook nog prachtig zonnig 
weer, zoals de foto hieronder links laat 
zien. Het plaatselijke kerkje was ook 
weer present (onder rechts). 
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Dappere Friezen of niet? 

Waren wij Friezen inderdaad zo dapper en 
vrijheidslievend? Herman Pleij vertelt in een lezing 
vol humor wat er wel en niet waar van is.  In drie 
kwartier bent u helemaal bij. Luister naar hem op 
https://youtu.be/1nACO3E9vcE?si=8kckYeial6jQc2
8t. Het onderschrift laat zien wat de 
spraakherkenning van zijn woorden maakt, ook 
wel weer komisch. Ik weet niet meer wie dit 
toestuurde, excuses, maar hartelijk dank!! 

 

Vraag zonder antwoord 

Attie Bak fotografeerde sneeuwklokjes in de regen. Ze schrijft erbij dat een sneeuwklokje hoop en 
een nieuw begin verbeeldt, en tegelijk dapperheid in moeilijke tijden. De overgang van de donkere 
winter naar het licht. Een foto en uitleg die wonderwel passen bij de gedachte die ik vandaag in de 
nieuwsbrief kwijt wilde: donker en licht, hoe verhouden die zich tot elkaar? 

Fijne dingen, waar je warm van wordt. In het boekje 
‘Goedheid voor het oprapen’ vond de gespreksgroep in de 
afgelopen maanden handenvol voorbeelden. Genieten van 
goedheid is belangrijk, het mag, het moet zelfs. Je hoeft 
niet te blijven stilstaan bij ellende. Want door het oprapen 
van goedheid wapen je je tegen cynisme en 
moedeloosheid.  
 
En toch lees ik in het blad dat ik kreeg van Rineke (partner 
van Jan van Muiswinkel) de waarschuwing om de pijn in de 
wereld goed in het oog te houden, ook als je er niets tegen 
kunt doen. Ook als het een raadsel is waar God dan is op 
dat moment. Want: ‘Liever leven met dit zware raadsel 
dan wennen aan de pijnlijke beelden, of wegkijken. Durf af 
en toe te bezwijken onder de onmacht, durf vertwijfeld en 
van God verlaten te zijn. Houd oog voor het lijden en 
handel daarnaar.  
Dat spreekt me aan. Maar… ik kan niet handelen als ik niet 
de kracht ervaar van goedheid en verbondenheid. Zo 
hebben we ze allebei nodig: goedheid en oog voor lijden. 
Een sneeuwklokje in de regen dus.  

 
 
 
 

 

 

Concordia op driekwart kracht 

 

Concordia bestaat dit jaar 115 jaar, en daarom wilden 
we een spetterend concertje geven. Helaas spetterde 
het griepvirus in de dagen eraan voorafgaand ook 
nogal. Een kwart van het korps lag in bed, maar we 
hebben ons best gedaan! Foto’s op  
https://photos.app.goo.gl/WacbEiV2ZCkA9ozCA. 
En daarmee sluit ik af, tot volgende week allemaal. 

 


