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Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 27 februari 2026 

Snoeiwurk 

 

Morgen, zaterdag 28 februari, is het weer zo 
ver: de jaarlijkse snoeiochtend bij de kerk. Een 
ochtend gezond bewegen in de buitenlucht in 
uitstekend gezelschap, en tussendoor koffie 
met iets lekkers. Iets heel lekkers zelfs, begreep 
ik. We wil dan nog thuis blijven zitten?  
 
Van harte welkom snoeiers, vegers, 
takkenslepers, afvoerders en koffiezetters. 
Neem een ladder, trap, zaag, kruiwagen of hark 
mee. We beginnen om 8.00 uur. 
 
En o ja: wees voorzichtig.  

 

Wel en wee 

Aagje van Netten moest worden opgenomen in het 
ziekenhuis, omdat ze te veel vocht vasthield. Gelukkig 
lijken de medicijnen aan te slaan. Het is nu wachten op 
de uitslag van verder onderzoek. Een kaartje is welkom: 
Antonius ziekenhuis, hartafdeling kamer 190, 
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK Sneek. 
Dat vogels voeren gevaarlijk werk is, bewees Joke 
Jebbink deze week. Ze liep een nare beenwond op en 
het zal nog wel even duren voor die hersteld is. 
Aagje, Joke en Piet, wij wensen jullie een goed herstel 
toe, en veel sterkte met geduld hebben. 

 
 

Paasgroeten verstuurd 

 

Met dank aan alle schrijvers kon ik deze week een 
envelop vol Paasgroeten versturen. De landelijke kerk 
verdeelt alle kaarten over de Nederlandse 
gevangenissen, zodat zoveel mogelijk gevangenen een 
kaart krijgen. U hebt er weer een goede daad mee 
gedaan, want de kaarten worden altijd enorm 
gewaardeerd. Aandacht doet is weldadig. 

 

Mielrinners 2 maart 

Aanstaande maandag om 18.00 uur komen de mielrinners weer bij elkaar in het lokaal voor een 
voedzame en gezellige maaltijd. Welkom weer. 
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Vier jaar oorlog 

Afgelopen maandag viel in Gaastmeer e.o. de stroom uit. Van half drie ’s middags tot kwart over elf   
’s avonds zaten we zonder elektriciteit. De volgende dag vertelden we elkaar verhalen over koeien 
die niet gemolken konden worden, over eten bij kaarslicht en over toch maar een vest aantrekken. 
Maar heel vaak werd eraan toegevoegd: ‘Laten we denken aan de mensen in Oekraïne, die al 
maanden zonder stroom zitten, en dat in de bittere kou’. Deze week was het vier jaar geleden dat de 
oorlog uitbrak, met onmetelijk leed tot gevolg. Laten we blijven doen wat we kunnen.  

Deze week reed er opnieuw een busje met 
mensen en goederen vanuit Oudega en 
Gaastmeer naar het magazijn van de Friese 
Rijders voor Oekraïne in Haulerwijk. De ploeg 
helpers heeft bananendozen gevuld met 
voedsel, zodat die weer naar Oekraïne gebracht 
kunnen worden. Feike Hoogterp neemt nog 
steeds graag spullen in ontvangst. En de resten 
van de kaarsen die u tijdens de stroomstoring 
hebt gebruikt, kunnen weer in de doos die in de 
hal van de kerk staat.  

 

Liturgische schikking 

 

 
 

Vandaag is het de tweede zondag van de 
veertigdagentijd. We volgen Jezus verder op zijn 
reis. Hij gaat met drie leerlingen de berg op. De 
drie bloemen symboliseren Petrus, Jacobus en 
Johannes. Samen ontmoeten ze Mozes en Elia. 
Zand en stenen staan voor de berg. De 
wilgentak die u ziet, symboliseert het 
vertrouwen dat alles weer gaat groeien. Een 
voor het oog dode wilgentak die je in de grond 
steekt, groeit zomaar uit tot een nieuw leven, 
een nieuwe boompje. 

De woorden bij de schikking: 

Drie bloemen, symbool voor drie vrienden 
die zorgen, meedragen met de vriend 
op diens onbekende weg, 
in vertrouwen groeien. 
 

Spreek van de week 

Bij het opruimen van mijn kast kwam ik het boekje 95 Speldenprikken weer tegen. Het is een boekje 
van de landelijke kerk in samenwerking met Rikkert Zuiderveld en het staat vol met puntige 
uitspraken. Een ervan:  

Wilt u iemand tot uw vijand maken? Spreek dan de waarheid. 
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Geld nalaten aan de kerk 

Vorige week kon u in de nieuwsbrief lezen dat wij een fusieonderzoek zijn gestart met de kerken van 
IJlst, Jutrijp-Hommerts, Oudega en Heeg. Naar aanleiding van dit bericht kregen we de vraag hoe het 
dan komt als je geld wilt nalaten aan de kerk van Gaastmeer. Om te beginnen willen we graag dat u 
voorlopig nog niet overlijdt. Laat dat duidelijk zijn. Wat ons betreft kunt u trouwens ook bij leven geld 
aan de kerk schenken. Maar nu even over de vraag. U kunt in uw testament gewoon opnemen dat u 
een bedrag aan onze kerk wilt nalaten. Mocht het over een aantal jaren inderdaad tot een volledige 
fusie komen, dan krijgt de nieuwe kerkgemeente als rechtsopvolger de zeggenschap over dat geld;    
u hoeft daarvoor uw testament niet aan te passen. En als duidelijk is dat het geld voor Gaastmeer 
bestemd is, dan zal de nieuwe gemeente daar vast en zeker rekening mee houden. In het 
fusieonderzoek zullen we daar concrete afspraken over maken.  

Oproep foto’s 

Ik eindig weer met prachtige foto’s, dat moet ook bijna wel nu het deze week twee dagen lang lente 
was. Maar ik wil u er nog even aan herinneren, dat ook uw foto’s van harte welkom zijn in de 
nieuwsbrief. Hebt u een foto die in de nieuwsbrief past, stuur hem dan op. Dan kunnen anderen 
meegenieten.  Dan nu de foto’s van deze week. De krokussen komen uit, zo feestelijk. Mijn zus 
fotografeerde ze dicht en open. 

  
 

En Attie Bak zette twee adembenemend mooie zonsopgangen op de foto.  

  
 

Namens de kerkenraad wens ik u een goede week toe. Anneke van Mourik. 

 


