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Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 13 maart 2026 

Himmeldei 14 maart 

Denkt u aan de Himmeldei morgen 14 maart? 
Om 9.00 uur melden bij het dorpshuis met 
laarzen,  harken, grijpers en hooivorken. Na 
afloop is er in het dorpshuis snert voor de 
volwassenen en patat voor de kinderen. Maar 
de grootste beloning is natuurlijk een schoon 
dorp en een schone omgeving. 

 
Snein 15 maart Fryske tsjinst 

 

 

Zondag 15 maart verwelkomen we ds. Coos 
Boomsma uit IJlst voor een Fryske tsjinst, altijd 
weer iets bijzonders.  
 
Dat bijzondere geldt ook voor de schikking van 
zondag, kijk maar. Een mooie symboliek. 
Jezus is het licht voor de wereld. We horen dat 
terug in het verhaal van de blindgeborene. Aan 
de schikking zijn vandaag stralende witte takken 
toegevoegd. We leven nog in een donkere tijd, 
maar de natuur staat op uitbarsten, de lente 
nadert, de nieuwe dag breekt spoedig aan, onze 
reis richting Pasen vordert. 
 

Woorden bij de schikking: 

In de stilte groeien de knoppen 
Die even later openbarsten. 
Witte tere bloemen als het eerste licht, 
het zien van de lente. 
 

Gemeenteraadsverkiezingen 18 maart (dit keer de goede datum) 

Aanstaande woensdag mag u weer stemmen! 
Vergeet het niet, want we willen naar een 
opkomst van 100%. Dat is tenminste de wens 
van gemeenteraadsleden Douwe Blom en Sicco 
Rypma van de FNP, die vanochtend naar 
Gaastmeer kwamen om stil te staan bij onze 
hoge opkomst bij de verkiezingen van oktober 
2025 (99,4%). Foto’s daarvan volgen nog. Maar 
in het dorpshuis ligt nu een reusachtig rood 
potlood als aandenken! 
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Kwykmaaltijd 19 maart 

U kunt zich vandaag nog opgeven, dus wees snel. Een studentenmaaltijd met Aziatisch tintje, de 
laatste Kwykmaaltijd van dit seizoen. Mail naar kwyk@dorpshuisgaastmeer.nl of bel 06-29297249. 
Meer informatie stond in de nieuwsbrief van vorige week. 

22 maart themadienst Ghana in IJlst 

 

Volgende week zondag gaan we buurten in 
IJlst, in een gezamenlijke kerkdienst die in het 
teken staat van steun aan projecten in Ghana. 
Het wordt een dienst waarin we via verhalen, 
muziek en beeld meer te weten komen over 
de vraagstukken die daar op te lossen zijn en 
de rol van de kerk hierin.  
Meer informatie volgende week, maar noteert 
u vast de datum en neem contact op met 
iemand van de kerkenraad als u vervoer zoekt. 

 

Gemeentejûn met aandacht voor Oekraïne  
Noteert u alvast de gemeentejûn op maandag 23 maart om 19.30 uur? We gaan het hebben over de 
jaarrekeningen en het fusieonderzoek, en na de pauze komt Feike Hoogterp vertellen over de Friese 
rijders voor Oekraïne. Dat wilt u vast niet missen.  
 
Spreek van de week 
Van Loesje deze keer: 
 

Bedoel je wel wat ik begrijp? 
 

Heel mooi die omkering. Als je in gesprek bent met iemand, check dan af en toe eens of je hem/haar 
echt begrijpt.  

Tot slot 

De toverhazelaar in de tuin van mijn zus bloeit nog heel verlegen, maar niet minder mooi. En Attie 
Bak fotografeerde de zon die probeert door de wolken heen te komen.  

  
 

Tot volgende week, met een groet van de kerkenraad, Anneke van Mourik 


