Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 11 april 2026

Ik ben te laat om u nog op te roepen voor de klusochtend, maar ik kwam niet op tijd aan de
nieuwsbrief toe. Wel weer veel om te vertellen, dit keer hopelijk met de goede data, ik blijf het
proberen.

Zondag 12 april dienst om 11.00 uur

Let op: de dienst begint morgen om 11.00 uur,
voorganger is ds. Nicolle Pronk. De koffie staat
klaar in het lokaal vanaf 10.15 uur.

Vooraan in de kerk staat weer een nieuw boeket
van zijdebloemen. Tjerie en Tryntsje hebben dit
keer gekozen voor bloemen in verschillende
kleuren roze/paars, erg smaakvol. Loop rustig
binnen om een keer te kijken!

Maandag 13 april mielrinners

De laatste keer dit seizoen: de mielrinners. Maandag om 18.00 uur in het lokaal, en nemen jullie
€ 6,00 mee?

Bezoek aan Wander

Ekie en Ludwine zijn afgelopen week op bezoek
gegaan bij Wander in het Teatskehus. Het was
stralend weer en dus konden ze naar buiten.
Heerlijk met voorjaarsbloemen om naar te
kijken en met de zon op je gezicht.

Kansbrief 2026

Wat is ook alweer een kansbrief? Nou, dat is een

brochure waarin de gemeente Sudwest-Fryslan een

overzicht geeft van de regelingen voor mensen met

een laag inkomen. Er kan meer dan je denkt!

, De gemeente stuurt elk jaar een stapeltje brochures
naar de kerken en dus ook naar ons.

5 Kansbrief 2026 Ze liggen bij ons in het folderrek in de hal van de

‘ kerk, neem er gerust een mee. De brochure staat

ook op de website van de gemeente.

St i Yl



Alvast in de agenda: zondag 3 mei zingen en bidden voor vrede

Een bijzonder initiatief van onze organist Cees
Zeldenrust: op 3 mei, dus vlak voor de
Dodenherdenking en Bevrijdingsdag, gaan we
zingen en bidden voor vrede. Op die manier
kunnen we een steun zijn voor mensen in
oorlogslanden, en voor onszelf is het een
uitlaatklep omdat je soms niet meer weet hoe je
met al dat geweld kunt omgaan.

Hoe de bijeenkomst er precies uitziet, dat hoort u
nog. We beginnen in elk geval om 9.30 uur in de
kerk. Een aantal gemeenteleden zal aan de
bijeenkomst meewerken. En iedereen is welkom.
Dus als het u aanspreekt: kom gewoon. Kerkelijke
ervaring is niet nodig.

Terugblik Goede Vrijdag

Tryntsje en Tjerie hadden een eenvoudig
houten kruis op de tafel geplaatst voor de
viering op Goede Vrijdag. Onder het kruis
ziet u steentjes liggen. De zijn er in de dienst
door iedereen neergelegd. Zo brengen we
symbolisch alles wat ons belast, bij Jezus. Wij
mogen zonder last verder, om met Pasen een
nieuwe start te kunnen maken. Een mooie
symboliek. Dat was niet het enige mooie in
de dienst. De indrukwekkende
kruiswegstatie en de Bijbellezingen door
Betty, Barbera en Cees zorgden ervoor dat
het een waardige dienst werd.

Terugblik Stille Zaterdag

De dag dat Jezus in het graf lag, maar niet voor
lang. Vroeg in de ochtend was het graf leeg en
gloorde het nieuwe licht. Zaterdagavond was er
een dienst in lJIst waarin verdriet, twijfel en
hoop heel mooi bij elkaar werden gebracht.

De foto hiernaast is van mijn hand. De magnolia
van de buren tast voorzichtig ook aan onze kant
van de schutting naar het licht. Ontroerend.




Terugblik Pasen

Ja, een bloemschikking die zéveel vreugde uitstraalt moet je de ruimte geven, toch? Een extra grote
foto dus, en dank aan Tjerie en Tryntsje voor de bijzondere reeks schikkingen die ze weer hebben
gemaakt deze periode.

De Paasviering was al even vrolijk. De nieuwe Paaskaars werd traditiegetrouw binnengedragen door
Gerlof. De 8 (!) kinderen gingen naar hun eigen viering met Annalies, zie de foto’s op www.pkn-
gaastmeer. Er was een bijzonder gedicht (zie hieronder), de kopergroep was in feeststemming en we
luisterden naar Bijbellezingen door mensen uit het dorp: een filmpje dat gemaakt is in coronatijd.
Ludwine hield een feestpreek. En we hoorden ‘Als de liefde maar blijft winnen’ door Daniél Lohuis, op
verzoek zelfs twee keer. Nog een keer? Daniél Lohues-Als de liefde maar blijft winnen

Bij de uitgang deelden de kinderen Paaswensen en paaseitjes uit, zodat iedereen nog een poosje kon
nagenieten.

Paasgedicht

Een nieuw begin

Pasen is weer in het land,

de regen mag van mij nu wel aan de kant.
De bloemen bloeien geel en wit,
narcissen, blauwe druifjes, tulpen, zo mooi dit.
De vogels zingen luid en blij,

vrolijk maakt dat mij.

Alles wordt weer nieuw en fris,

omdat het Pasen is.

Jezus is opgestaan,

na het kraaien van de haan.

Hij leeft, hij is dichtbij,

dat maakt ons vrolijk, ook mij.




Weet u van wie dit gedicht is? Van de dichteres Brecht Hoogterp, want zo mogen we haar toch wel
noemen. Ze schreef het gedicht zelf en ze droeg het ook voor tijdens de dienst. Complimenten van
ons allemaal.

Spreek van de week

Ook de spreek van de week staat nog in het teken van Pasen. Tijdens zijn Paasrede op het St.
Pietersplein zei paus Leo onder meer:

Ben je bang voor de dood, heb dan de opstanding lief.
Gaastmeer

Deze foto stond op het Facebookaccount van
Dorpsbelangen, en ik dacht: ik steel hem even.
Wat een klein viekje tussen gras en water zijn
we eigenlijk.

Maar ruilen? Nooit.

Tot slot

Attie Bak raakt natuurlijk met zo’n voorjaar niet uitgefotografeerd, en deze week heb ik drie foto’s
uitgekozen. In het midden de kleine vos-vlinder, een van de eerste vlinders in het vroege voorjaar.
Links ziet u bloesem in de tuin van Kees van der Schoot, en rechts een paarse dovenetel. Ik loop altijd
zo aan die doodgewone paarse bloemetjes voorbij, maar ze zijn dus eigenlijk heel kunstig.

Graag tot volgende week! Anneke van Mourik



