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Zondag 31 mei Ringzondag in llst

Zondag 7 juni tekenen contract Ludwine

Het ziet ernaar uit dat het prima weer wordt voor
onze Ringzondag: droog en niet te warm. Kom dus
allemaal om 9.30 uur naar de Mauritiuskerk! We
starten buiten, dan een dienst binnen en daarna
weer koffie buiten. Alle negen gemeenten uit de Ring
doen mee, en het thema is heel toepasselijk ‘Samen-
zijn’. Mintje Posthumus uit lIst stuurde de liturgie al
toe, ik voeg hem bij de nieuwsbrief maar hij staat
ook op de website en u kunt natuurlijk de liederen
en teksten zondag ook op het scherm lezen. Ik heb al
gezien dat we mooie liederen zingen, en er is een
Herdertjeskoor.

Graag tot zondag allemaal! De dienst is ook te volgen
via kerkdienstgemist.nl (zoek op: Mauritiuskerk, lJIst)
maar dan mist u wel de koffie met de baksels.

Ik schreef het al eerder: zondag 7 juni zullen Ludwine
en de kerkenraad het contract ondertekenen

waarmee we Ludwine opnieuw aan onze gemeente o,
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verbinden. Dat is toch wel heel bijzonder in een tijd W

waarin gemeenten grote moeite hebben om een
voorganger te vinden. We voelen ons dus vereerd en
feestelijk. Tijdens het koffiedrinken véér de
kerkdienst zullen we stilstaan bij deze mooie
gebeurtenis. Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar.

De kerkdienst — met ds. Jelle Vonk uit Jutrijp-
Hommerts als voorganger — begint om 11.00 uur.

Terugblik Pinksteren

Pinksteren: het feest van Gods Geest, die ons nieuwe
adem inblaast en ons laat opleven. Het is net als in de
blaasmuziek, en bij het zingen natuurlijk: adem is
onmisbaar, met adem breng je muziek tot leven. Zo is ook
Gods adem voor ons onmisbaar.

Om nog eens te illustreren hoe belangrijk adem is, had
Ludwine aan Rinze Zeilstra gevraagd om zijn besbas mee
te nemen naar de kerk. Er moet heel wat lucht door zo’n
groot instrument, maar dan klinkt er ook iets moois!
Rinze vertelde er enthousiast over en liet ons vervolgens
iets horen. En zo zongen wij in de Pinksterdienst over de
Zilvervloot — want dat speelde hij. Dit vergeet je niet snel!
De foto is gemaakt in 2024 bij de officiéle fotoshoot van
Concordia.



Kerkbrief 1984

Dat ook Gaastmarders om utens meedenken
PR —— ' met onze nieuwsbrief, bleek uit deze bijzondere
En ‘i"“’""% e - kerkbrief uit 1984 die we kregen van mw.
B flagmar, bem Harmke van Brug-Hoogeterp. Ze woont al heel
R lang in Jlst, maar kan Gaastmeer niet vergeten.
MR e b e B A, 08 000 Dat blijkt ook wel uit het verhaal dat ze voor de
S g nieuwste Praatmar heeft geschreven.

De foto is niet zo duidelijk en dat ligt niet aan de
foto, maar aan de verbleekte tekst. In de
kerkbrief (over de maanden juli, augustus en
september) staan allerlei kerknieuwtjes. Ik ben
dus bepaald niet origineel met de
nieuwsbrieven. Wie de brief in 1984 geschreven
heeft, staat er niet bij, maar het was vlak voor
de intrede van ‘kandidaat G. Dekker’.

Het was een totaal andere tijd, is uit de kerkbrief op te maken. De Nederlands Hervormde Gemeente
en de Gereformeerde kerk nog apart, maar al wel Samen op weg. In drie maanden vier kinderen
geboren, twee kinderen gedoopt. De catechisatie wordt aangekondigd. Joop en Joke Jebbink-Bouma
zijn 25 jaar getrouwd.... Heel bijzonder om dat allemaal te lezen. Volgende week meer, en Harmke

veel dank natuurlijk.
Spreek van de week

De spreek van de week gaat ook over ademhalen. Ik las hem in het boekje '95 speldenprikken’ van de
landelijke kerk.

Genade is als ademhalen. Je bent je er niet van bewust, totdat je het benauwd krijgt.
Tot slot

Een vrij korte nieuwsbrief deze keer, maar Lad vraagt natuurlijk ook aandacht. Ben benieuwd of er
ook iets op Omrop Fryslan komt. lk eindig in elk geval met twee foto’s. Links beginnende
trosframbozen in de tuin van Froukje Hofstede. Vorig jaar nog een stekje en nu een stevige struik.
Rechts uitgebloeide paardenbloemen (ja, zelfs die kunnen mooi zijn) langs het Brattepaad,
gefotografeerd door Attie Bak. Graag tot volgende week, Anneke van Mourik.
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